
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 8 april 2026 

Thema:   Dood en verrijzenis 

Voorganger:  Petra Kolb 

 

 

 

Aanhef (blz. 12):  Wees hier aanwezig 

 

Welkom en korte toelichting op het thema 

 

Lied nr. 4:   Crucem tuam 

 

Bijbellezing uit Hooglied hoofdstuk 8: vers 6-9. 

De liefde is zo sterk als de dood 

Niemand houdt de liefde tegen 

De liefde lijkt op een vuur,  

een vuur dat hevig brandt. 

Geen zee of rivier kan dat vuur ooit blussen,  

want de liefde houdt nooit op. 

Zelfs de rijkste man kan de liefde niet kopen. 

Al geeft hij al zijn geld, hij wordt alleen maar uitgelachen. 

 

Lied nr. 111:  God is vol liefde 

 

Dood en verrijzenis 

Licht, geluid, beweging, lied, wit, de glans van hergeboorte. Goud, de 

glans van eeuwigheid, die ons aanraakt en bekleedt met dit wonder, 

ongekend. 

Diep geheim. Dood en herleving. 
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Inzicht als een witte flits, inslag als een bliksemschicht, dood heeft niet het 

laatste woord. 

Leven sterker dan de dood! 

Woorden schieten nog tekort. Diep geheim. Dood en herleving. 

Zie het leven om je heen, bloeiend staat daar geel de narcis, die haar 

kleurige trompet blaast. 

Hoor je eigen hartenklop, die het levensritme meeslaat. 

Diep geheim. Dood en verrijzenis. 

Dankbaarheid en groot geluk, zó te worden aangeraakt, 

zó nabij de eeuwigheid, deel en deelgenoot te zijn van een 

nieuwe werkelijkheid. 

Diep geheim. Dood en verrijzenis. 

Marijke de Bruijne 

Lied nr. 65:   Dona la pace 

  

Opstanding 

We hadden hiernaar uitgezien, meer dan we durfden dromen, elke nacht 

weer. 

We wachtten met een smart van verdriet en verlangen, van pijn en 

onbehagen. 

Elk duister is anders, de maan kan het niet vangen, enkel troosten met 

haar bleke licht, we keerden keer op keer terug naar het einde, naar het 

begin. 

We sloten onze ogen niet, voordat we zouden zien waarop we wachtten. 

Niemand wist precies wat het was, of niemand wist het 

voor een ander, slechts een vaag vermoeden voor zichzelf. 

We wachten tot het tijd is, tot het gloren, tot het licht! Het 

licht dat de maan vaarwel groet. 

Dan staan we op! Opnieuw!  

Ilse Kaljouw 

 

Lied nr. 15:   Ubi caritas et amor 
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Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 138: Gospodi pomilui 

 

Onze vader verborgen 

Onze vader verborgen,  

uw naam worde zichtbaar in ons, 

Uw koninkrijk kome op aarde,  

uw wil geschiede,  

een wereld met bomen tot in de hemel,  

waar water, schoonheid en brood  

gerechtigheid is, en genade --  

waar vrede niet hoeft bevochten,  

waar troost en vergeving is  

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd,  

nooit één mens meer gemarteld,  

nooit één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd,  

leg uw woord op ons hart,  

breek het ijzer met handen,  

breek de macht van het kwaad 

Van U is de toekomst,  

kome wat komt.  

Huub Oosterhuis 

Lied nr. 44:   Surrexit Christus 

 

Zegenbede 

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,  

dat je opstaat wanneer je valt, 

dat je mens mag worden in Gods ogen  
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en in die van anderen. 

Weet dat de aarde je draagt,  

dat je gaat in het licht  

en de wind je omgeeft. 

Dat je de vruchten van je leven proeft  

en gaat in vrede. Amen.  

Andries Govaart 

Slotlied nr. 41:  Jubilate coeli 

 

Iedereen is van harte welkom in het parochiecentrum  

voor koffie, thee en ontmoeting. 

Het koor repeteert iedere 1e en 3e woensdag van de maand 

Allemaal een goede week toegewenst! 

Petra Kolb 
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