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Aanhef (blz. 12):  Wees hier aanwezig 

 

Welkom  

Welkom lieve mensen. In het kader van een Geert Groote bijeenkomst 

komt u hier in dit Oecumenisch Meditatief Avondgebed in de traditie 

van Taizé.   

Er zijn overeenkomsten. 

• Geert Groote, de welgestelde Deventer burgemeesterszoon uit de 14e 

eeuw, bekeerde zich na een ernstige ziekte tot een leven van eenvoud. 

Hij werd grondlegger van de moderne devotie, maakte 

Bijbelvertalingen en preken voor het gewone volk en achtte het eigen 

geweten belangrijker dan de regels van de kerk. 

• Roger Schutz kwam in 1940 naar het kleine dorpje 

Taizé en stichtte er in 1944 een Oecumenische Broeder 

Gemeenschap, waar sinds de vijftiger jaren 

honderdduizenden (vooral jongeren) een week in 

eenvoud en devotie doorbrengen. Centraal staan bevordering van 

vrijheid van godsdienst en verzoening tussen kerken en volkeren. 

In Taizé word je aangemoedigd om stichter van vrede en drager van 

vertrouwen te worden in je eigen stad, dorp en plaatselijke kerk.  

• Dat hebben we in Deventer gedaan door sinds 1990 elke 

woensdagavond dit Oecumenisch Meditatief Avondgebed te houden. 

Centraal staat het motto van Taizé: Kijk niet naar dat wat je scheidt 

maar naar dat wat je verbindt. Ieder mag zijn die hij of zij is. De dienst 

met stilte, herhaald zingen van eenvoudige meerstemmige liederen en 

het koffiedrinken erna, nodigt uit tot devotie, eenvoud en ontmoeting.  

Fijn dat u met ons mee wil doen met gebed, stilte, voorbede en vooral: 

zing mee want zingen verbindt! 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,111@1@1,23@1@1,117@2@1,108@1@1,153@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,111@1@1,23@1@1,117@2@1,108@1@1,153@1@1&view=0


Lied nr. 1:   Mon âme se repose  

 

Inleiding  

Biddag is een Nederlandse, christelijke feestdag, altijd op de tweede 

woensdag van maart. 

In de Middeleeuwen werden regelmatig 

zogeheten ‘bededagen’ gehouden. Als er iets 

extreems was gebeurd, zoals een oorlog of een 

ramp, dan werd er een dag lang niet gewerkt, 

maar gebeden. Als moderne mensen denken we 

wel dat we veel onder controle hebben. Tegelijk 

dringt ook steeds meer het besef door hoe klein onze invloed is. De grote 

milieuproblemen, zoals de klimaatsverandering, zijn daar een voorbeeld 

van. Mensen kunnen zich daar machteloos bij voelen.  

Wat heeft het allemaal voor zin als je werk toch geen verschil maakt? 

Biddag is een oefening in bescheidenheid. Je bent maar een klein 

radertje. Is dat genoeg?  

 

Lied nr. 111:   God is vol liefde 

 

Is dat genoeg? 

Je bent maar een klein radertje. Is dat genoeg? Als christenen mogen we 

geloven dat we er toedoen, dat je mens mag zijn naar Gods voorbeeld. 

Dat we door goed te doen en door je medemens als je gelijke te zien, 

mogen bijdragen aan een betere wereld. We mogen ook geloven dat er 

een God is die ons daarbij helpt, al zien we dat niet altijd even duidelijk. 

Bidden is een vorm van contact met God. 

Bidden kun je in je eentje doen (in de binnenkamer om het bijbels te 

zeggen) maar ook gezamenlijk zoals op een biddag of in dit avondgebed. 

Zelf ervaar ik de stilte en de voorbeden, al dan niet hardop uitgesproken, 

in ons avondgebed als momenten van 100% oprechtheid. Soms ervaar ik 

dan ook steun. 

Hoe? Van God? Van elkaar? 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,111@1@1,23@1@1,117@2@1,108@1@1,153@1@1&view=1
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,111@1@1,23@1@1,117@2@1,108@1@1,153@1@1&view=111


Lied nr. 23:   Oculi nostri  

 

Bijbellezing uit de Naardense Bijbel: Psalm 127:1 en Filippenzen 4:6-7                                                                          

Uit Psalm 127:    

Als de Ene een bouwwerk niet bouwt, vergeefs zwoegen daaraan zijn bouwers.  

Uit brieven aan de Filippensen:   

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u 

nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle 

verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. En de 

vrede van God, die alle denken te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 

bewaren in Christus Jezus. 

 

Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 117: Gospodi pomilui (Heer ontferm 

U)  

Behalve biddag is 11 maart ook de Europese Dag voor Slachtoffers van 

Terrorisme (n.a.v. de aanslagen in Madrid in 2006)  

• Goede God, laten we bidden dat we elke dag opnieuw ons gesteund 

voelen om goed te doen, om lief te hebben, om elkaar te vergeven en 

te aanvaarden.  

Laat ons zingend bidden… 

 

• Goede God, Wilt u zijn bij de slachtoffers van aanslagen, van 

oorlogen, van verhongering. Moge volksleiders niet hun eigen macht 

najagen, maar oog hebben voor hun bevolking. 

Laat ons zingend bidden… 

 

Lied nr. 108:   Frieden, Frieden  

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,111@1@1,23@1@1,117@2@1,108@1@1,153@1@1&view=23
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,111@1@1,23@1@1,117@2@1,108@1@1,153@1@1&view=117
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,111@1@1,23@1@1,117@2@1,108@1@1,153@1@1&view=108


Avondgroet 

 

  

Slotlied nr. 153:   Gib mich ganz zu eigen dir  

 

Welkom voor koffie, thee en een gesprek. 

Daarna ben je uitgenodigd voor de filmpremière van 

“In de voetsporen van Geert Grote” 

Website: www.taizedeventer.nl Facebook en Instagram: Taizedeventer 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,111@1@1,23@1@1,117@2@1,108@1@1,153@1@1&view=153
http://www.taizedeventer.nl/

