
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 18 februari 2026 

Thema:   Vergeving 

Voorganger:  Hans Kerklaan 

 

 

Aanhef (blz. 12):  Wees hier aanwezig 

 

Welkom en inleiding 

Welkom bij het avondgebed over Vergeving. 

Het fysieke vasten leidt tot een periode van inkeer en stilstaan bij jezelf 

in je leven. Hoe ziet je binnenkant eruit? En wat houdt je bezig? 

Vandaag, Aswoensdag, wil ik aandacht besteden aan enkele gedachten 

over vergeving, verwoord door Willem Jan Otten in zijn boek Amen.  

In dit avondgebed, vlak voor de stilte, krijgt iedereen de gelegenheid een 

askruisje te halen.    

 

Lied nr. 76:   Les Béatitudes  

 

Lied nr. 8:   Nunc dimittis  

 

Vergeef ons onze schuld 

Ik begin met de bede uit het onze vader: “vergeef ons 

onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld 

vergeven”. Wij willen graag vergeven worden, van 

datgene wat ons geweten bezwaart. Maar dan beseffen 

we pas goed wat het betekent om anderen te kunnen 

vergeven. Het gaat om vergeven uit de grond van je 

hart, zeven keer zeventigmaal, zoals Jezus tegen Petrus 

zegt. En dat zal Hij laten zien als Hij zelf vervolgd 

wordt: hij smeekt om vergeving voor zijn vervolgers.  
Willem Jan Otten 
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Kunnen wij anderen vergeven: In de praktijk betekent dat: de mensen 

die je het liefst, naar de verste uithoek van je bewustzijn zou willen 

verbannen, waar ze zitten te tandenknarsen en naar je hoopt zich 

ontzettend schuldig te voelen. Ze staan je als boze wraakgierige geesten 

te na…de broer of nicht en neef die de erfenis niet juist hebben verdeeld, 

de ex die je gedumpt heeft op een weinig verheffende manier, de leraar 

die je ooit vernederd heeft, de baas die jou beledigt, de collega die je 

kleineerde, de hartsvriendin voor wie je lucht werd.  

En het zijn niet alleen de levenden, ook doden houden je in deze ban van 

on-vergeeflijkheid. 

 

Lied nr. 1:   Mon âme se repose 

 

Vergeven 

Al die boze geesten en gedachten vasthouden en willen 

dat zij ons compenseren voor wat ons is aangedaan.  We 

zeggen dat ze in het krijt bij ons staan, onze 

schuldenaren, maar zo lang we genoegdoening willen 

voor hun schuld, blijven wij hun gegijzelden. Ze houden 

ons gevangen in het vagevuur van onze verongelijkte, 

eenzijdig verontwaardigde geheugens, opgestookt door 

wrok en na-ijver en de schijnbaar onuitputtelijke angst dat die 

vergelding nooit meer komt.  

Dus de bede draait ons om: we vragen om vergeving en krijgen een eis: 

anderen vergeven. Wat je moet doen weet je gewoon: je weet hoe vrij je 

je voelt als je vergeven bent. De vraag om anderen te vergeven staat er 

zwart op wit. Niet alleen als toegift: nee het is een voorwaarde zegt 

Franciscus: het is door te vergeven dat wij vergeven worden.  En 

vergeven moet je gewoon doen. Dan heb je kans dat je een ander en beter 

mens wordt.  Na de vergeving wordt er ruimte geschapen om het anders 

te doen. In psalm 51 wil David na zijn voor ons bekende affaire met 

Bathseba vergeven worden om opnieuw te beginnen. Het is dit 

verlangen naar ommekeer wat op elk moment in ons leven gegeven en 

geschonken kan worden. 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,1@1@1,12@1@1,31@3@1,69@1@1,124@1@1&view=1


Lied nr. 12:   Bless the Lord 

 

Bijbeltekst uit Psalm 51, vers 8-14  

Psalm van David, na zijn affaire met Bathseba  

Raak mij met hysop aan: ik zal rein zijn,  

maak mij smetteloos: witter dan sneeuw 

Spreek mij weer van de volheid der vreugde- 

en mijn kracht die gij brak springt omhoog. 

Wend uw gezicht af van mijn zonden 

al wat ik beging, delg het uit; 

God, herschep mijn hart, maak het zuiver 

geef mijn geest, diep in mij nieuw bestand 

verban mij niet ver van uw aanschijn 

noch onttrek mij uw heilige geest. 

Hergeef mij het geluk van uw heil, 

 

As-kruisje 

Gelegenheid tot het halen van een askruisje. Je bekruist jezelf met as tot 

teken van het besef dat ook wij tot as vergaan. De betrekkelijkheid van 

het leven. Tegelijk is het ook een teken net zoals David wilde: een nieuw 

leven beginnen na vergeven te zijn.  

AS-TEKENING  

Kruisteken aanbrengen op voorhoofd  

• “Bedenk dat je stof bent  

en tot stof zult weerkeren…“ 

• Tekening –  

• “… maar in Christus ben je een nieuwe schepping:  

het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen. “ 

• Tekening |  

• “Amen” 

 

Stilte  

 

Batseba in bad - Rembrandt van Rijn 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,1@1@1,12@1@1,31@3@1,69@1@1,124@1@1&view=12


Voorbeden met als acclamatie nr. 31: Kyrie 

 

Lied nr. 69:   Verheug U Maagd   

 

Slotgebed van Efraïm de Syriër  

Heer en meester van mijn leven,  

bewaar mij voor de geest van de traagheid, 

moedeloosheid, heerszucht en onnutte woorden. 

Maar geef mij, uw dienaar, 

de geest van ingetogenheid, 

deemoed, geduld en liefde. 

Ja, mijn Heer en koning, 

doe mij mijn eigen zonden zien, 

laat mij geen oordeel vellen over mijn broeder, 

U bent de gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.  

Ere zij U, o God ter ere.  

 

Slotlied nr. 124:  Licht dat terugkomt 

 

Welkom voor koffie, thee en een gesprek 

Daarna is er zangrepetitie voor iedereen die van zingen houdt. 
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