Oecumenisch Meditatief Avondgebed 31 december 2025
Thema: Veul hail en zeeg'n int nije joar
Voorganger: Reint jan Terbijhe

Aanhef (blz. 12): Wees hier aanwezig

Welkom

Als kind bracht ik mijn
zomervakanties door op een
boerderij van een achteroom bij
Vlagtwedde.

Soms was ik er ook met Oud en Nieuw.

Vuurwerk was daar niet, wel kniepertjes en rollegies uit het wafelijzer.
Om 12 uur wensten we elkaar “Veul hail en zeeg'n int nije joar" en gaf je
de vrouwen een ‘Nijjoarssmog’.

Lied nr. 140: May the blessing of God

Inleiding

In 1989 was ik met mijn vrouw en
kinderen bij de Europese
Oecumenische Taizé bijeenkomst
in Wroclaw, Polen. Wij logeerden
als eén van de 50.000 deelnemers

bij een Poolse gastvrouw. Mijn
-‘ kinderen waren ondergebracht in
een schoolgebouw. Op Oudejaarsavond ging iedereen met het gastgezin
naar eén van de vele kerken om daar een traditionele katholieke dienst
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mee te maken.

Je verstond er geen woord van behalve ‘Jezus Chrystus’, maar om
middernacht luidden de klokken waarna iedereen elkaar een gelukkig
nieuwijaar ‘szczesliwego Nowego Rokus’ ging wensen.

Dat deed je niet alleen met je gastvrouw maar ook met onbekende
mensen in de kerk om je heen.

Het is mij altijd bij gebleven als een enorm gebaar van verbroedering.

Lied nr. 112: Wyslawiajcie Pana

Vervolg inleiding
Wat zou nu geschikt zijn om in deze groep oudejaarsavond te vieren ?

In de Bijbel vind je geen hoofdstuk over de viering van de jaarwisseling.
Op internet worden enkele geschikte teksten uit de Bijbel aangereikt.
Uiteraard Prediker 3:1: Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd
voor elk voornemen onder de hemel. Ik zou deze avond toch vooral willen
stilstaan bij de verbroedering en de zegenwens.

Verbroedering

Dit betekent: verzoening met elkaar, saamhorigheid. In Polen werd het
zo mooi uitgebeeld: iedereen, ook onbekenden ‘szczesliwego Nowego
Rokus” wensen.

De zegenwens

Een zegen geven betekent letterlijk "het goede toezeggen" aan iemand,
met de intentie om die persoon gunst, bescherming, vrede, gezondheid
of voorspoed te wensen. Zegen geven is niet voorbehouden aan
voorgangers. ledereen mag iedereen de zegen geven.
Mijn moeder wilde nooit haar verjaardag voor de
eigenlijke datum vieren. (‘je kunt dan wel dood

zijn’) Het is nog wel niet twaalf uur maar laten we
elkaar nu toch maar “Veul hail en zeeg'n int nije

joar” wensen al dan niet met de ‘Nijjoarssmog’.
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Lied nr. 141: Jij bent gezegend

Bijbellezing Johannes 14 vers 27 uit de Naardense bijbel

Vrede laat ik u na, mijn vrede is het die ik u geef, niet zoals de wereld geeft, geef
ik aan u!

Laat uw hart niet geschokt zijn en niet beducht.

Lied nr. 150: Be still (4x)

Stilte

Voorbeden met als acclamatie nr. 30: Kyrie

Lied nr. 79: Zegenbede

Avondgroet

Slotlied nr. 108: Frieden, Frieden

ledereen is van harte welkom in Herberg De Ster
voor glithwein, warme chocolademelk, koffie, thee en een rollegien
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