
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 17 december 2025 

Thema:   Als Uw woord opengaat… 

    …verlangen naar een woord 

Voorganger:  Dinie Koning 

 

 

 

Aanhef (blz. 12):  Wees hier aanwezig 

 

Lied nr. 52:   Laudate omnes gentes 

 

Welkom en inleiding 

Lieve mensen, hartelijk welkom bij dit Taizé 

avondgebed. Deze 17e  december in de 3e 

adventsweek klonk ons eerste lied Verblijd U, en 

daarmee vervolgen we de toon, de klank van 

afgelopen zondag, zondag Gaudete (‘Verheugt U de 

Heer is nabij!’).  

Graag wil ik met jullie, een dag uit week 1 van de adventsretraite ‘Als 

Uw woord opengaat’ lezen. Ik lees daarbij een Geloofsimpuls uit deze 

retraite en deel met jullie een citaat. 

Maar eerst vanuit het duistere donkere 

buiten, waar we allen doorheen moesten, 

naar de hoopvolle Licht boodschap. ‘Door 

Uw licht, zien wij licht’ zei Jezus zelf,  niet? 

‘Ik ben gekomen om op aarde een vuur te 

ontsteken’. 

 

Lied nr. 10:   Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,52@1@1,10@5@1,18@1@1,1@2@1,114@1@1,139@1@1,90@1@1,57@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,52@1@1,10@5@1,18@1@1,1@2@1,114@1@1,139@1@1,90@1@1,57@1@1&view=52
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,52@1@1,10@5@1,18@1@1,1@2@1,114@1@1,139@1@1,90@1@1,57@1@1&view=10
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,52@1@1,10@5@1,18@1@1,1@2@1,114@1@1,139@1@1,90@1@1,57@1@1&view=0


Lied nr. 18:   C’est toi ma lampe Seigneur 

 

Stil 

We hebben allemaal behoefte aan een plek van stilte in ons binnenste 

waar geen lawaai is, waar de Geest van God met zachte stem kan 

spreken en onze onderscheiding kan leiden. We moeten zelf stilte 

worden, leegte, een open ruimte die gevuld kan worden door het Woord 

van God, en die de Geest van God in vuur en vlam kan zetten….. 

Pater Adolfo Nicolas s.j. 

 

Lied nr. 1:   Mijn ziel, verstilt in rust en vrede 

 

Advent 

Advent nodigt ons uit om stil te worden. Om 

opnieuw te verlangen naar dat ene Woord. 

Om te vragen: Heer, spreek tot mij. En 

vertrouw er maar op: als dat verlangen nu in 

ons verlangen leeft, is God al onderweg. 

Advent is de tijd die ons gegeven is om de 

Heer te verwelkomen, die ons wil ontmoeten. 

Hij komt ons hart binnen telkens als we bereid zijn Hem te ontvangen.  

 

Wijsheid 

Gefluister uit de hemel 

Omhels haar 

Laat haar nooit meer los 

Ze zal je leven verrijken 

Je dagen omringen met schoonheid 

Anna de Swart (uit: Briefjes in je broodtrommel) 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,52@1@1,10@5@1,18@1@1,1@2@1,114@1@1,139@1@1,90@1@1,57@1@1&view=18
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,52@1@1,10@5@1,18@1@1,1@2@1,114@1@1,139@1@1,90@1@1,57@1@1&view=18


Lied nr. 114:  Iedere nacht 

 

Bijbellezing uit Matheus 8 vers 5b-9  

En we openen Gods woorden met het lezen uit Matheus hoofdstuk 8 

vers 5b tot 9 

Er kwam een centurio naar Hem toe die Hem om hulp smeekte. “Heer”, zei hij, 

..mijn knecht ligt thuis verlamd en lijdt hevige pijn. 

Jezus antwoorde: Ik zal meegaan en hem genezen. 

Daarop zei de centurio.. Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. 

Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen ! 

  

Hopend verlangen 

Jezus is bezield met goddelijke kracht. Van hem verwacht de centurio 

dat éne woord, dat genezing geeft. Hongerend en dorstend naar 

bevrijdende woorden. Vertrouwen en hopen dat hij zal spreken. Een 

open hart is het enige dat telt, de centurio kwam met een hopend 

verlangen. 

Hopend verlangen, deze woorden zet ik in het licht van de volgende 

tekst:  

‘Een christen is iemand die wacht op Christus’, zei J. H. Newman ooit. 

Dat is zeker waar voor de Adventstijd. In de Advent wachten we niet 

passief. We leven met een open, luisterend hart – zoals een dorstig land 

uitziet naar regen. 

Verlangen is meer dan een behoefte. Het is geen honger die snel gestild 

moet worden, maar een innerlijke aantrekking tot zin, waarheid en 

nabijheid.  

Dat wachten is een ‘verlangend uitkijken naar…’ . Niet alleen verlangen 

naar licht in de duisternis of naar vrede in een verdeelde wereld, maar 

ook naar een woord. Een woord dat spreekt tot ons hart, dat richting 

geeft in verwarring, dat hoop geeft. 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,52@1@1,10@5@1,18@1@1,1@2@1,114@1@1,139@1@1,90@1@1,57@1@1&view=114


In een tijd vol ruis en snelle meningen groeit het verlangen naar een 

woord dat beklijft. In de komende week kunnen we er misschien naar 

vragen: dat God ons een woord geeft, dat mag beklijven. 

Voor gelovigen is Gods woord niet abstract. We geloven dat God zelf 

ons tegemoet komt, sprekend, tastbaar, levend. Dat woord werd zelfs 

mens in Jezus. In het kind in de kribbe horen we het Woord dat eeuwig 

klinkt: “Ik ben bij jullie”. 

Advent nodigt ons uit om stil te worden. Om opnieuw te verlangen naar 

dat ene Woord. Om te vragen: Heer, spreek tot mij. En we mogen erop 

vertrouwen: als dat verlangen nu in ons verlangen leeft, is God al 

onderweg. 

 

Lied nr. 139:  Atme in uns 

 

Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie lied :  

 

We sluiten onze voorbeden af met het luisterlied: Our Father 

With the words, Christ gave us, we pray: 

Our Father in heaven, hallowed be your name. 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,52@1@1,10@5@1,18@1@1,1@2@1,114@1@1,139@1@1,90@1@1,57@1@1&view=139
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Our_Father.mp3


Your kingdom come. 

Your will be done, on earth as in heaven. 

Give us today our daily bread. 

Forgive us our sins as we forgive those who sin against us 

Keep us from temptation, and deliver us from evil,  

Amen 

  

Lied nr. 90:   The kingdom of God 

 

Slotwoord   

Is het niet troostrijk 

Gods zegen om ons heen te weten, 

Een zegen  voor ieder van ons 

Geschonken in duizendvoud? 

De Heer zij naast ons 

om ons in zijn armen te sluiten 

en ons te beschermen 

tegen alle gevaar. 

 

Lied nr. 57:   Benedictus qui venit 

 

Lieve allemaal, volgende week 24 december is ons avondgebed  

NIET in deze kerk, maar in de Ontmoeting!! 

Voor vanavond is een ieder van harte uitgenodigd  

voor thee, koffie in de parochiezaal.  

 

Ook is er koor repetitie waar we Taizé liederen meerstemmig oefenen.  

Houd je van zingen, ben je sopraan ,alt tenor of bas? 

Belangstelling, kom gerust een kijkje nemen 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,52@1@1,10@5@1,18@1@1,1@2@1,114@1@1,139@1@1,90@1@1,57@1@1&view=90
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,52@1@1,10@5@1,18@1@1,1@2@1,114@1@1,139@1@1,90@1@1,57@1@1&view=57

