
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 26 november 2025 

Thema:   Verbinding  

Voorganger:  Hetty Heling 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

Welkom en inleiding op het thema: verbinding. 

Aan de hand van een psalm, een gedicht en een tekst van prinses Irene 

wil ik met jullie nadenken over het thema: verbinden. Verbonden met 

God, verbonden met ieder druppeltje in de oceaan en verbonden met 

elkaar, als vijf vingers aan een hand, uniek maar toch samen een. 

 

Lied nr. 111:  God is vol liefde 

 

Bijbellezing naar Psalm 1 

Geliefd is de mens die voorbijgaat 

aan het pad van misstappen, geen 

achting zoekt bij minachters, niet 

aanschuift bij de onverschilligen, 

maar die vreugdevol gaat richting 

de Ene, dag en nacht afstemt op 

diens spoor. 

Hij zal zijn als een boom, geplant 

aan stromend water, op tijd 

draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet, alles wat hij doet komt tot bloei. 

Spiegelverhalen van Kees van der Zwaard 

Een boom aan stromend water, dat is een beeld van een mens die 

verbonden is met zijn Bron. Met zijn wortels in de aarde betekent: vaste 

grond in zijn geloof. Je verbonden weten met de liefde van God. En als 
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die verbinding er is dan draag je vrucht. De bladeren verdorren niet, 

alles wat hij doet komt tot bloei. Als je gelooft en daarnaar leeft zul je 

vruchten voortbrengen.  Je bent bestand tegen droogte en de stormen 

van het leven. Verleidingen en beproevingen kun je weerstaan. Buigen 

en weer opstaan, je beweegt mee. En de vruchten die je ziet zijn: mensen 

die mededogen hebben, liefdevol zijn, een luisterend oor bieden, 

tevreden zijn. Je zou kunnen zeggen dat vrucht dragen de zin van het 

leven is.  

 

Lied nr. 27:  Dieu ne peut que donner son amour 

 

Gedicht: Zullen we samen mens zijn? 

Zullen we samen bang of niet bang zijn,  

rustig zoeken, stappen zetten,  

een tegelijk lijkt mij genoeg. 

Zullen we samen hier zijn,  

hier in dit grote veld van mogelijkheden, 

geen pad is hier recht en alles is in kleur. 

Zullen we elkaar in de ogen kijken  

om te zien wat er leeft, in jou in mij, of gewoon  

een hand vastpakken en toevertrouwen: ik ben net als jij. 

Of: welkom. 

Zullen we samen mens zijn, samen kwetsbaar, groots  

en tot de mooiste dingen in staat. 

En dan hier beginnen, gewoon maar hier,  

te midden van dit alles? 

Er is hoop genoeg voor iedereen. 

Nina Sprong- Minnaar 

 

Lied nr. 122:  En todo amar 
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Tekst: 

We zijn ieder op onze eigen wijze, zoals het water in de rivier, elke 

druppel uniek, en toch een met al die andere druppels die samen het 

water vormen. 

Dat maakt het leven van ieder mens belangrijk. Ook wie jij bent doet 

ertoe. 

Op het moment dat je begrijpt dat je meetelt. 

Op het moment dat je begrijpt dat ieder van ons  

is als een druppel water in de oceaan van het leven,  

dan zul je ook ervaren dat het gaat  

om jouw persoonlijke keuze  

om een bewuste heldere druppel te zijn  

die de zuiverheid van de hele oceaan ten goede komt. 

Hoe mooi is dat. Maak keuzes, praat, deel, vertel, leef. 

Deze weg leidt tot lichtvoetigheid en innerlijke groei.  

Prinses Irene. 

Lied nr. 63:   Grande est ta bonté 

 

Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 30: Kyrie eleison 

 

Onze vader (uit het Aramees vertaald) 

Bron van Zijn, 

die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef U een naam 

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven 

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 
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Vestig Uw rijk van eenheid nu, 

Uw enige verlangen 

handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los 

die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de al werkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 

Lied nr. 72:   El alma que anda en amor 

 

Slotlied nr. 15:  Ubi caritas et amor 
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