Oecumenisch Meditatief Avondgebed 22 oktober 2025
Thema: Mysterie
Voorganger: Hans Kerklaan

Aanhef nr. 129: _lepenje my foar jo

Welkom

Iemand sprak me aan in het drukke winkelcentrum: “Meneer hebt u
even?” Ik zei: “Eigenlijk niet”. “Maar wilt u deze petitie ondertekenen
over rechten van mensen in oorlogen en dergelijke? Dat we daar betere
afspraken over maken?” Het klonk of het allemaal té redelijk en té helder
is. Of het lijkt alsof men serieus denkt dat goede afspraken zouden
moeten volstaan voor een rechtvaardige wereld. Maar dat is niet zo kijk
maar om ons heen. Denk bijvoorbeeld aan Gaza, of ook aan de
gruwelijkheden gepleegd door Hamas op die oktoberdag in 2023 — de
ontzetting die je erover bevangt gaat veel verder dan die over het
schenden van afspraken of recht. Er werd en wordt iets groters
geschonden; wat daar gedaan wordt, doet schade aan de ziel, van
daders, slachtoffers en eigenlijk van alle mensen. We worden tot in onze
ziel gekwetst.

Lied nr. 76: Les Béatitudes
Lied nr. 8: Nunc dimittis (eenstemmig)
Machteloze leed

Het raakt aan datgene wat we noemen het menselijk tekort. Wij kunnen

die grote wonden aan onze ziel niet helen al zouden we onszelf daarvoor
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opofferen. Dat kunnen wij mensen met onze rationele gedachten over
overeenkomsten en afspraken niet. Wij staan er ver van af, kunnen alleen
maar machteloos toezien wat er gebeurt. Het leed concreet in honger en
verwoesting, maar ergst is het leed aan de ziel van hen van ons van
iedereen. Wij zijn als mensen met elkaar niet genoeg. Wij kunnen dat
leed niet aan.

Lied nr. 142: Op u vertrouw ik

Mysterie

Ik voel dat er iets groters nodig is. Iets wat ons mensen overstijgt. lets
wat we mysterie noemen. lets waar we onszelf aan kunnen overgeven.
Dat is er niet vanzelf in ons. Dat vraagt concentratie. Dat vraagt loslaten
van de dagelijkse drukte en volheid om je heen. Misschien als je
mediteert of bidt: Het is je tijdens je leven oefenen in het overgeven aan
dat Grotere, dat Weidsere, dat Ruimere, dat gelovigen God noemen en
waarvoor vele andere woorden bestaan. Universele liefde of het leven
zelf. Iets dat als een regenboog boven ons staat en ons troost als er
dingen gebeuren die ons te boven gaan.

Lied nr. 80: Behiite mich Gott

Bijbeltekst uit Genesis 9, vers 12 en 13

En God zei: “Dit is het teken van het verbond, dat Ik instel tussen Mij en u, en
alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. Ik zet mijn boog in de
wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.”

Stilte
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Voorbeden met als acclamatie nr. 32: Gospodi pomilui

e Lieve God, wij richten ons met ons gebed tot U. Wilt u Rinze
opnemen in datgene wat ons allemaal te wachten staat na onze dood.
Dat hij moge rusten in vrede en dat wij af en toe stilstaan bij wat hij
voor ons heeft betekend. Maar vooral dat wij mogen verder leven in
vrede.

Laat ons zingend bidden. ..

Lied nr. 130: Tibié Paiom

Onze vader (uit het Aramees vertaald)

Bron van Zijn,

die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef U een naam

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven

Bundel Uw licht in mij — maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu,
Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:

de alwerkzame wil,

de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
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Lied nr. 69: Verheug u Maagd

Slotgedicht ‘Een Merel’ van Rutger Kopland

Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker

je ligt te denken in de nacht
het raam staat open- er is iets

waarvan die vogel zingt
en je denkt aan wat je moet opgeven

er is iets in je dat leeg is en stroomt vol
met het zingen van die merel.

Slotlied nr. 135: Voici Dieu

Aansluitend aan de viering is er een samenkomst
om Rinze Jonkman te herdenken
in Hotel Huize Vermeer aan het Grote Kerkhof 9 te Deventer.
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