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Aanhef (blz. 12): Wees hier aanwezig

Welkom en inleiding

In de “Walk of Peace” die zaterdag aan het begin van de vredesweek is
gelopen werd een lied gezongen: “Ohm, sjalom, salaam”. Ohm is de
godsnaam, de oproep tot sjalom in Isra€l, de oproep tot salaam in de
Islam, of de Boeddhistische leer van mededogen en harmonie, telkens
weer klinkt de oproep tot vrede en natuurlijk ook in vele toonaarden in
de bijbel. Het mooie van het lied bedacht ik me tijdens het lopen en
zingen is dat het vrede uitstraalt, en rust geeft. Je zag het op de gezichten
van de toeschouwers. De navolgende teksten zijn van Henri Nouwen,
1932-1996, priester en bekend schrijver en mysticus.

Lied nr. 76: Les Beatitudés

Vrede en het leven vieren

De vrede bevorderen is eigenlijk het leven vieren.

De machten van de dood zijn massief, en willen imponeren en
overheersen: militaire macht, defilés, anonieme drones en
bombardementen, haatberichten en scheldpartijen. Daar tegenover staan
de machten van het leven. Of eigenlijk de onmacht, de kwetsbaarheid ,
het leven is een zachte kracht. Het slaat of stoot niet. Het liefkoost en
streelt. Vrede is als het leven zelf. Het komt zachtjes aan het licht. Een
nederig ja tegen het leven in al zijn vormen betekent een diepe
verbondenheid van alle mensen met elkaar en vormt de ware basis van
vrede.

Lied nr. 8: Nunc dimittus (eenstemmig)



https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,65@2@1,1@3@1,49@1@1,74@1@1,108@1@1,132@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,65@2@1,1@3@1,49@1@1,74@1@1,108@1@1,132@1@1&view=76
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,65@2@1,1@3@1,49@1@1,74@1@1,108@1@1,132@1@1&view=8
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,65@2@1,1@3@1,49@1@1,74@1@1,108@1@1,132@1@1&view=0

Oplossingen voor vrede

Alle vredes vragen oplossen kan niet en zal niet gebeuren. Maar als we
ons in verzet terugtrekken en de ander als vijand zien ben je net zo
negatief als de machten van het kwaad. Van vraagstukken en problemen
kun je niet houden, van mensen wel. Begin met concrete hulp. Jezus
wilde ook de wereld veranderen, maar begon met simpele individuele
hulp., van water veranderen in wijn tot genezen van blinden en angsten
bezweren.

Lied nr. 65: Dona la pace signore

De kleine vrede

Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen
houdt de vrede stand

de kleine vrede van het dagelijks leven.

Ze is fragiel en voorlopig.

Ze is een vrede zonder getuigen,

in stilte voltrokken,

bescheiden, zonder triomf.

Ze is zonder oorzaak of bewijs en juist daardoor eeuwig.

Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’,
die haar verdedigen en ervoor zorgen

dat ze zich telkens weer herpakt,

0ok al is ze volstrekt weerloos

tegenover de machten van het kwaad.

De kleine vrede kruipt overeind,

zoals een platgetrapt grassprietjes zich weer opricht.
Ze is misschien wel ‘gek’ — een ‘dwaze vrede’,

maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens,
Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!

(Naar Levinas)

Liednr.1: Mon ame se repose



https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,65@2@1,1@3@1,49@1@1,74@1@1,108@1@1,132@1@1&view=65
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,65@2@1,1@3@1,49@1@1,74@1@1,108@1@1,132@1@1&view=1

Bijbeltekst uit Johannes 14 vers 27
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven
kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Uitnodiging

ledereen wordt uitgenodigd om een kaarsjes aansteken terwijl we
zingen:  Lied nr. 49: Da pacem cordium

Stilte

Acclamatie met als acclamatie nr. 74: Kyrie eleison

Onze Vader

Lied nr. 108: Frieden, Frieden

Slotgedicht: Geoorloofd

Alles aan oorlog is fout. Maar de verleden tijd
Zelfs de vervoeging van vrede is oorlog.

van het woord houdt Is het daarom dat er steeds
zich niet aan de regels weer oorlog is en steeds
van sterk en zwak: weer vrede? Omdat tijd

de verleden tijd wel voorbij kan gaan

van oorlog is vrede. maar nooit is voltooid

Ted van Lieshout

Lied nr. 132: Vrede wens ik je toe

Na elkaar vrede te hebben toegewenst,
is er koffie en thee en ruimte voor een gesprek hiernaazaal.st in de Tuin
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