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Oecumenisch Meditatief Avondgebed 17 september 2025 

Thema:   Vieren  

Voorganger:  Jurgen van der Ent 

 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

Welkom en inleiding 

Welkom bij het Oecumenisch Meditatief Avondgebed in de traditie van 

Taizé. 

Vandaag hebben we het over vieren. En dan bedoel niet het getal, 

hoewel dat zeker in deze viering vaak genoeg voorkomt. Nee ik heb het 

over het vieren van gedenkwaardige momenten en jubilea. 

Maar beginnen na zondag van de Kruisverheffing met één vier; lied 

nummer vier: Uw kruis aanbidden wij Heer, uw opstanding lofprijzen wij, 

Heer. Wij vereren en prijzen u. Uw opstanding lofprijzen wij, Heer. 

 

Lied nr. 4:  Crucem tuam 

 

Thuiskomen 

Woensdag 14 oktober 2015, bijna tien jaar geleden, stapte ik voor het 

eerst het avondgebed binnen. Voor het eerst na ik deel aan het 

Oecumenisch Meditatief Avondgebed in de traditie van Taizé. Het 

voelde als thuiskomen, een warm bad van mij o zo bekende Taizé 

liederen, vierstemmig gezongen overviel mij en streelde mijn oren. En ik 

mocht meezingen en al zingend mij overgeven aan God. Een emotionele 

ervaring. En na afloop werd ik gelijk in de groep opgenomen en voelde 

ik me vrij. Ik had een nieuw thuis gevonden. 

Die gebeurtenis, wat voelt als een opstanding uit de dood wil ik met 

jullie delen en vieren. Daarom lied met twee vieren: Christus is opgestaan! 

Zing voor de Heer alleluja! 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,4@1@1,44@1@1,144@1@1,138@1@1,78@1@1,52@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,4@1@1,44@1@1,144@1@1,138@1@1,78@1@1,52@1@1&view=4
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,4@1@1,44@1@1,144@1@1,138@1@1,78@1@1,52@1@1&view=0
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Lied nr. 44:    Surrexit Christus  

 

Vieren 

Waarom vieren we eigenlijk? 

Waarom vieren we elk jaar de 

geboorte en opstanding van 

Jezus. Waarom vieren we onze 

verjaardag? Waarom vieren we 

belangrijke gebeurtenissen en 

jubilea? 

Opzoek naar teksten over vieren in de bijbel vond ik in Deuteronomium 

het volgende vers:  

“Richt daar ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal aan en geniet 

met uw familie van de zegeningen waarmee Hij uw inspanningen heeft 

beloond.” 

Deuteronomium 12 vers 7 

Ik denk dat daar wel de essentie van vieren in terugkomt. Vieren is 

terugkijken naar de zegening die we hebben ontvangen. Of dit nou is 

omdat we weer een jaar ouder zijn, of omdat we terugkijken op een 

periode van succesvolle inzet en resultaat; we staan even stil bij de 

zegeningen die ons zijn toegevallen of, omdat ik geloof dat toeval niet 

bestaat, waarmee God onze inspanningen heeft beloond. 

Het is goed om terug te kijken, om te 

zien wat is goed gegaan en wat beter 

kan, om zo weer verder te gaan op 

weg naar het volgende ‘vieren’ dan 

wel jubileum. 

En vieren doen we niet alleen, dat 

delen we met anderen. Of je het zelf 

organiseert of dat anderen dat voor 

jou doen, samen vieren is het beste wat je kan doen. 

Nu één vieren lied: Heer, wijs mij de weg en maak mij gereed om die te volgen. 

Geef vrede aan mijn hart. 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,4@1@1,44@1@1,144@1@1,138@1@1,78@1@1,52@1@1&view=44
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Lied nr. 144:  Here, visa mig vägen 

 

Bijbel over vieren 

Richt daar ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal aan en geniet 

met uw familie van de zegeningen waarmee Hij uw inspanningen heeft beloond. 

Deuteronomium 12 vers 7 

Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren 

Romeinen 14 vers 6a 

Stilte 

 

(Bij de voorbede wilde eerst als acclamatie nummer dubbel, dubbel vier 

oftewel 88: Gospodi pomilui. Maar al snel bedacht ik dat deze acclamatie 

niet gekend is en koos ik 1+3=4 + dubbel vier, lied 138) 

Voorbeden met als acclamatie nr. 138: Gospodi pomilui  

• Liefdevolle God, zegen onze inspanningen die wij periodiek mogen 

vieren en geef ons wijsheid en inzicht om verder te kunnen gaan. 

Laat ons zingend bidden… 

 

• Heer, zoveel moeilijke gebeurtenissen in eigen land en wereldwijd 

zijn er. 

Heer ontferm U 

 

Onze vader (uit het Aramees vertaald)  

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,  

Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen 

handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,4@1@1,44@1@1,144@1@1,138@1@1,78@1@1,52@1@1&view=144
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,4@1@1,44@1@1,144@1@1,138@1@1,78@1@1,52@1@1&view=138
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Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de al werkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

Amen 

 

Sluiten wij onze gebeden af met bijna tweemaal dubbel vier: 

 

Lied nr. 78:   Amen, amen 

 

Slotgedachte 

Vier het leven 

Vier het telkens weer 

Vier het geven 

Van zegeningen door de Heer 

Jurgen 

Tot slot ben ik wel even klaar met vieren, dus daarom een lied dat 

gewoon mooi is en niets met ‘vieren’ te maken heeft, alhoewel… 

 

Slotlied nr. 52:  Laudate Omnes gentes 

 

Je bent van harte welkom voor een koffie of thee in de tuinzaal. 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,4@1@1,44@1@1,144@1@1,138@1@1,78@1@1,52@1@1&view=78
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,4@1@1,44@1@1,144@1@1,138@1@1,78@1@1,52@1@1&view=52

