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Oecumenisch Meditatief Avondgebed 10 september 2025 

Thema:   Dat ene lied – even een terugblik 

Voorganger:  Dinie Koning 

 

 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

Lied nr. 19:   Jésus le Christ 

 

Welkom 

Van harte welkom allemaal bij dit avondgebed. Het is fijn om elkaar en 

God, zo midden in de week te ontmoeten, samen te zingen en samen stil 

te zijn. 

Een paar weken geleden klonk hier in de kerk `O happy day` als 

luisterlied. De blijde happy klanken vulden deze kerk: het was prachtig! 

Herinneringen kwamen boven, mooie herinneringen, want lang geleden, 

samen met het koor Kol-le-aviv was dit lied, hét nummer, de nummer 1 

zeg maar. We trokken ermee het land door en zelfs 

de grenzen over. Ik zal nooit vergeten dat, terwijl 

we dit lied zongen, we oog in oog stonden met een 

levensgroot Christusbeeld aan het kruis. “O happy 

day. He washed my sins away”. Dát kwam wel 

binnen. 

Maar deze keer, die woensdag hier in de kerk 

troffen andere woorden me; “’He taught me how to 

watch, fight and pray (and living rejoicing every 

day)” 

En terugkijkend naar de jaren tussen de Kol-le-aviv tijd en O Happy day 

hier in de kerk, kan ik alleen maar zeggen: 

Hij leerde me kijken met Zijn ogen 

Hij leerde me ‘vechtend’-strijdend volhouden dat geloof! 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,19@2@1,120@1@1,37@1@1,153@1@1,67@1@1,14@3@1,12@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,19@2@1,120@1@1,37@1@1,153@1@1,67@1@1,14@3@1,12@1@1&view=19
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,19@2@1,120@1@1,37@1@1,153@1@1,67@1@1,14@3@1,12@1@1&view=0
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Hij leerde me bidden, volhouden te bidden! 

Elke dag herleven en bidden., zingend bidden iedere morgen. 

“Donne moi  d´acculier ton amour”- Open mij voor uw liefde, o Heer 

Lied nr. 19: Jésus le Christ 

Herleven 

Schep (in mij) verlangen naar een gerichtheid op U. 

Schep (in mij) het deel van de hemel dat onzekere stappen verlicht. 

Schep (in mij) honger naar een nieuwe dag voor de aarde. 

Schep (in mij) moed in de strijd voor rechtvaardigheid. 

Schep (in mij) een levensster die Uw licht naar anderen uitstraalt. 

Schep (in mij) erkenning van mijn onvermogen die ons leert bidden. 

Schep (in mij) een loslaten dat ruimte maakt voor uw vrede! 

Suzanne Schell 

 

Lied nr. 120:  Il Signore 

 

Wonderlijke kracht 

Het gospellied, het blijft bijzonder, omdat vele hun 

oorsprong hebben van de plantage velden. Het is 

ontstaan bij de Afrikaanse slaven in de zuidelijke 

staten van Amerika, waar ze hun geloof en hoop 

uitten in liederen. De plantage velden, plekken van 

bitter, bitter lijden in zoveel onrecht! En dan toch 

een lied. Klanken als deze. Wat is dat, dat een mens 

boven nood- pijn en zwaar verdriet doet uitstijgen? 

Een ‘geheim’ van wonderlijke kracht? 

Dat ‘geheim’ van wonderlijke kracht, heeft een oorsprong, zo zegt de 

Efeze brief uit de Bijbel mij: 

“Aan Hem (God, onze Vader) die door de kracht die in ons werkt, bij machte is 

oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, 

in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht”. 

Efeziërs 3 vers 20-21 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,19@2@1,120@1@1,37@1@1,153@1@1,67@1@1,14@3@1,12@1@1&view=120
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Luisterlied lied nr. 37:  Qui regarde vers Dieu  

(als je dit lied kent, schroom niet om mee te zingen!)  

 

Leren van Hem 

“He taught me”, hij leerde me en als ik over deze woorden nadenk dan 

denk ik niet aan zware dogma’s. Nee, ik denk dan aan het leren in de 

setting-de sfeer van:  

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan dan zal ik 

jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want Ik ben zachtmoedig 

en nederig van hart”. 

Mattheüs 11 vers 28-30 

Leren van Hem, dat is veilig, betrouwbaar, want Hij is zachtmoedig en 

nederig van hart.  

Dat zie en hoor ik ook in de ontmoetingen die Jezus in Zijn tijd had. In 

Zijn ontmoetingen merk ik liefde op, oprechte liefde, aandacht, hulp. 

Dan denk ik bijvoorbeeld aan de gebeurtenissen van de genezingen, de 

vrouw bij de bron, Zacheüs en de Bergrede. 

Ja, Jezus leerde/onderwees in liefde. 

Voor mij was dat de afgelopen jaren 

een richting een veilig houvast en 

tegelijk zoekend, tastend, ´strijdend´ 

vragend om Zijn hulp! 

“He taught me to watch, fight and 

pray.” 

Tekst uit ‘O happy day’ 

 

Lied nr. 153:  Gib mich ganz zu eigen dir 

 

Stilte 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,19@2@1,120@1@1,37@1@1,153@1@1,67@1@1,14@3@1,12@1@1&view=37
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,19@2@1,120@1@1,37@1@1,153@1@1,67@1@1,14@3@1,12@1@1&view=153
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Voorbeden met als acclamatie nr. 67: Bleib mit deiner Gnade bei uns (1x 

gelijk meerstemmig) 

• Vader in de hemel, dank U voor Uw liefde en trouw elke dag! 

Heer ontferm U over ons. 

 

• Heer, zoveel moeilijke gebeurtenissen in eigen land en wereldwijd 

zijn er. 

Heer ontferm U 

 

Onze Vader 

Het gebed dat Jezus ons leerde is het ‘Onze 

Vader’ laten we hiermee onze gebeden afsluiten.  

 

Lied nr. 14:   Wait for the Lord 

 

Slotwoord 

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. 

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie 

elkaar liefhebben.” 

Johannes 13 :34 en 35 

“We zijn allemaal ongekend veel mooier, omdat 

we op ongekende wijze gekend zijn en gezien en 

geliefd.” 

Onbekend 

 

Slotlied nr. 12:  Bless the Lord my soul 

 

Je bent van harte welkom voor een koffie of thee in de parochiezaal. 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,19@2@1,120@1@1,37@1@1,153@1@1,67@1@1,14@3@1,12@1@1&view=67
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,19@2@1,120@1@1,37@1@1,153@1@1,67@1@1,14@3@1,12@1@1&view=14
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,19@2@1,120@1@1,37@1@1,153@1@1,67@1@1,14@3@1,12@1@1&view=120

