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Oecumenisch Meditatief Avondgebed 6 augustus 2025 

Thema:   Ripple-effect 

Voorganger:  Hetty Heling 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Welkom en inleiding 

Hoe iets kleins kan uitgroeien tot iets groots. 

 

Bijbeltekst uit Mattheus, 13, 31 en 32 

Jezus vertelde ook deze gelijkenis: 'Het Koninkrijk 

van de hemelen is net een mosterdzaadje dat in de 

grond wordt gestopt. Het is het kleinste zaadje dat 

er is, maar het wordt wel een van de grootste 

struiken, een boom zelfs: de vogels kunnen in zijn 

takken schuilen. 

 

Lied nr. 1:   Mon âme se repose 

 

Hilde Back  

Het gaat om de joodse vrouw Hilde Back. Een vreemdeling hielp haar 

als klein meisje te ontsnappen naar Zweden. Haar ouders in Duitsland 

stierven in een concentratiekamp. Na de oorlog werd ze zelf 

onderwijzeres en herinnerde zich maar al te goed dat ze in de 

oorlogsjaren nooit naar school mocht. Dat zette haar aan om een student 

in Afrika met een beetje geld te ondersteunen. Die student bleek Chris 

Mburu te zijn. 

 

Lied nr. 131:  Neem mij aan zoals ik ben 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,131@1@1,128@1@1,30@1@1,145@2@1,132@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,131@1@1,128@1@1,30@1@1,145@2@1,132@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,131@1@1,128@1@1,30@1@1,145@2@1,132@1@1&view=1
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,131@1@1,128@1@1,30@1@1,145@2@1,132@1@1&view=131
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Chris Mburu 

Mburu blonk uit op school en behaalde diverse universitaire studies. Om 

andere getalenteerde kinderen uit arme gezinnen te helpen hun studie 

op de middelbare school voort te zetten richtte hij, Mburu, in 2001 een 

stichting op. 

Met behulp van de Zweedse ambassadeur in Kenia kon Mburu de 

weldoener opsporen die zijn leven had veranderd en hij noemde de 

stichting ter ere van haar: “Hilde Back Education Fund”. 

 

Lied nr. 128:  Jubelt en freut 

 

Ripple-effect 

Hilde Back’s daad van vriendelijkheid groeide uit tot een vorm die ze 

zich nooit had kunnen voorstellen. 

Het fonds heeft honderden kinderen in Kenia geholpen met hun studie. 

En de student die zij onwetend sponsorde is mensenrechtenadvocaat 

voor de Verenigde Naties geworden. 

Eind 2012 kreeg Hilde Back de kans om met Chris Mburu naar Kenia te 

reizen en daar haar 90e verjaardag te vieren. Ze ontmoette daar veel 

kinderen die met behulp van haar stichting een goede schoolopleiding 

kregen. Het ripple-effect: 

handelen vanuit je eigen morele 

kompas zonder te hoeven weten 

wat het doet. Hilde is 98 jaar 

geworden. Haar motto was: als je 

iets goeds doet, kan het zich in 

cirkels verspreiden als ringen op 

het water. 

 

Stilte 

 

  

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,131@1@1,128@1@1,30@1@1,145@2@1,132@1@1&view=128
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Voorbeden met als acclamatie nr. 30: Kyrie eleison 

 

Lied nr. 145:  Je vous salue Marie 

 

Onze Vader (uit het Arameens vertaald) 

Bron van Zijn, 

die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef U een naam 

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven 

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen 

handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de al werkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt 

Amen 

 

Slotlied nr. 132:  Vrede wens ik je toe 

 

Je bent van harte welkom voor een bakje koffie of thee in de parochiezaal! 

Kijk ook op: 

www.taizedeventer.nl en Facebook en Instagram: Taizedeventer 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,131@1@1,128@1@1,30@1@1,145@2@1,132@1@1&view=30
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,131@1@1,128@1@1,30@1@1,145@2@1,132@1@1&view=145
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,131@1@1,128@1@1,30@1@1,145@2@1,132@1@1&view=132
http://www.taizedeventer.nl/

