Oecumenisch Meditatief Avondgebed 27 augustus 2025
Thema: Het Koninkrijk van God
Voorganger: Petra Kolb

Aanhef (blz. 12): Wees hier aanwezig

Welkom en korte toelichting op het thema

Lied nr. 2: Dona nobis pacem

Bijbellezing uit Marcus hoofdstuk 4, vers 26-32

Ook zei hij; “Met het koninkrijk van God gaat hert als met iemand die
zaad op zijn land heeft gestrooid. Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en
dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe.

De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar,
daarna het volle koren in de aar. Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er
terstond de sikkel in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is.

En hij zei “Hoe zullen we het Koninkrijk van God afbeelden? Het is als
een mosterdzaadje, dat, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het
kleinste is van alle zaden op aarde, en toch op komt en groter wordt dan
alle tuingewassen, en grote takken maakt, zodat in zijn schaduw de vogels
uit de hemel zich kunnen nestelen”.

Lied nr. 43: Sanctum nomen Domini

1¢ deel van de lezing uit boekje; “Zondag aan de rivier”.

Op mijn paspoort staat; ‘Koninkrijk der Nederlanden’, maar het
koninkrijk van God’ is geen land. Het rijk Gods gebeurt. Het gebeurt
waar Gods bedoelingen waar worden. Het betekent harmonie tussen
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mens en natuur, zodat de mens niet langer bang hoeft te zijn voor de
natuur, noch de natuur voor de mens. Het betekent harmonie tussen
mensen onderling, zodat ze niet langer vechten om macht of land. Het
betekent ook innerlijke harmonie, zodat je tevreden bent met wat je hebt
en wat je mist en met wat je gedaan hebt en nagelaten.

Maar wat stellen die mooie woorden voor als je met onbegrijpelijke
ziekten en ongelukken geconfronteerd wordt?

Jezus kreeg die vraag over zich heen. ‘Je verkondigt het koninkrijk Gods,
maar tegelijk draait de wereld door. Wat merken we van het koninkrijk
Gods?

Het is de vraag van Gerard Reve bij het graf van een jongen van achttien,
de broer van zijn buurvrouw in Greonterp; “Gij weet waarom het is, ik
niet. Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?

Lied nr. 135: Voici Dieu qui vient a mon secours

2e deel van de lezing
Ook als je kijkt naar de niet ophoudende conflicten en geweld in de
wereld vraag je je af; “Dat koninkrijk van God, wordt dat nog wat?’.

Kijk naar het geloof; “God slaapt niet. De Joodse geschriften vertellen dat
God aan de kant staat van ontheemden en vreemdelingen, weduwen en
wezen. Daarom gaan we door met het zaaien van goedheid. In de hoop
en verwachting dat we eens vrede zullen oogsten.

Dat is ook het antwoord van Jezus aan de sceptici van alle tijden; ‘Kijk
naar de boer die zijn land heeft ingezaaid. Hij staat op en hij gaat slapen.
Hij weet dat het zaad opschiet, al ziet hij niet hoe, tot de tijd komt om te
oogsten’.

Wie gelooft in het koninkrijk Gods, vertrouwt op de groeikracht van de
korreltjes goedheid en vrede die hij zaait, ook wanneer resultaten niet
meteen zichtbaar zijn. Hij weet dat het belangrijkste vaak onder de
grond gebeurt.
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Lied nr. 130: Tibie Paiom

Stilte

Voorbeden met als acclamatie nr. 138: Gospodi pomilui

Onze Vader

Gedicht van Henriette Roland Holst

De zachte krachten zullen zeker winnen in’ t eind,
dit hoor ik als een innig fluisteren in mij;

als het zweeg zou alle licht verduisteren,

alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluisteren zal zij,

langzaam voortschrijdend, overwinnen,

dan kan de grote zaligheid beginnen,

die we als onze harten aandachtig luisteren en in alle tederheid ruisen
horen als in kleine schelpen de grote zee.

Liefde is de zin van’ t leven der planeten en mensen en dieren.
Er is niet wat kan storen in het stijgen tot haar.

Dit is het zekere weten:

naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Slotlied nr. 56: Singt dem Herrn ein neues Lied

ledereen is van harte welkom in het parochiecentrum voor de koffie en de thee, en
ontmoeting!

Ik wens iedereen een heel goede week!

Petra Kolb
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