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Oecumenisch Meditatief Avondgebed 16 juli 2025 

Thema:   Gave van de geest: luisteren 

Voorganger:  Hans Kerklaan 

 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Inleiding 

Met onze broeders ontvangen we veel jonge mensen in Taizé. Dat zegt 

Broeder Roger van Taizé in een van zijn boeken. We ontvangen ze als 

gasten dus luisteren we naar hun verhaal.    We weten dikwijls heel 

weinig over de achtergrond waarin zich het bestaan van de mensen die 

zich aan ons toevertrouwen zich afspeelt. Die achtergrond, dat verleden 

is niet belangrijk. Ze zouden hoe dan ook op een dwaalspoor gebracht 

worden door antwoorden met raadgevingen of met een 

onvoorwaardelijk: je moet, je zou enz. We luisteren naar hen om de 

moeilijkheden uit de weg te ruimen en daardoor wegen vrij te maken 

naar zichzelf, hun leven.     

                     

Lied nr. 76:   Les Béatitudes  

 

Lied nr. 8:   Nunc dimittis (eenstemmig)  

 

Over de luisteraar  

De broeder als luisteraar: Je kunt luisteren als geestelijk leider, als 

ervaringsdeskundige, als leermeester maar dat willen wij niet. Je zou dan 

jongeren kunnen inpalmen, als hun begeleider zijn, maar dat doodt de 

ziel van degene om wie het gaat, zegt broeder Roger. Niet het luisteren 

als vaardigheid, als kunstje, maar luisteren zodat twee zielen elkaar 

ontmoeten op een diep niveau. Ook de luisteraar kan tot het wezenlijke 

bij hemzelf worden geleid, zonder dat de ander het doorheeft.  

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@3@1,1@1@1,150@1@1,74@2@1,113@0@1,69@1@1,143@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@3@1,1@1@1,150@1@1,74@2@1,113@0@1,69@1@1,143@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@3@1,1@1@1,150@1@1,74@2@1,113@0@1,69@1@1,143@1@1&view=76
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@3@1,1@1@1,150@1@1,74@2@1,113@0@1,69@1@1,143@1@1&view=8
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Lied nr. 39:   O Christe Domine Jesu 

 

Luisteren naar anderen 

Wij zouden op dezelfde manier naar anderen kunnen gaan luisteren. 

Iedereen van ons heeft die gave, daar ben ik van overtuigd, een bron 

waarmee je Christus kunt doorgeven. Die gave is ons allen geschonken. 

Luisteren naar wat mensen pijn doet of heeft gedaan aan zichzelf. 

Proberen te begrijpen wat zich diep in hun hart afspeelt, totdat ze, zelfs 

in een door moeilijkheden beploegde aarde, Gods hoop waarnemen, of 

op zijn minst een sprankje menselijke hoop. Ervaring krijgen in het 

luisteren zodat je degene die zijn hart uitstort, bijna zonder woorden 

begrijpt en verstaat. Luisteren kan leiden tot een mystieke visie op de 

mens, dat schepsel waarin zowel broosheid en uitstraling, afgrond en 

vervulling hun thuis hebben.  

 

Lied nr. 1:   Mon âme se repose 

 

Lied nr. 150:  Be still  

 

Bijbeltekst uit Spreuken 1 vers 5 en verder (HVS) 

Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen. 

‘Als je echt luistert, hoor je zoveel meer.’ 

 

Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 74: Kyrie eleison  

 

Onze vader (ieder vanuit zijn eigen achtergrond of tekst zie nr. 113)  

 

Lied nr. 69:   Verheug u maagd 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@3@1,1@1@1,150@1@1,74@2@1,113@0@1,69@1@1,143@1@1&view=39
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@3@1,1@1@1,150@1@1,74@2@1,113@0@1,69@1@1,143@1@1&view=1
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@3@1,1@1@1,150@1@1,74@2@1,113@0@1,69@1@1,143@1@1&view=150
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@3@1,1@1@1,150@1@1,74@2@1,113@0@1,69@1@1,143@1@1&view=74
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@3@1,1@1@1,150@1@1,74@2@1,113@0@1,69@1@1,143@1@1&view=69
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Slottekst  

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij begint mij adviezen te geven 

dan doe je niet wat ik je vraag. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij begint mij te vertellen waarom 

ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, 

dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij denkt dat je iets moet doen om 

mijn problemen op te lossen, 

dan laat je mij in de steek, 

hoe vreemd dat ook mag lijken 

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar 

me en probeer me te begrijpen. 

En als je wilt praten, wacht dan even en 

ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou 

zal luisteren.  

Leo Buscaglia 

  

Slotlied nr. 143:  Mijn ziel kom op adem  
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