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Oecumenisch Meditatief Avondgebed 18 juni 2025 

Thema:   Gewortelde kinderen  

Voorganger:  Hetty Heling 

 

 
 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

 

Welkom en inleiding 

 

Bijbellezing uit Johannes 15; vers 12-13 

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals ik jullie heb liefgehad. Geen groter 

liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 

 

Lied nr. 140:  May the blessing of God 

 

Gewortelde kinderen 

Met beide voeten op de aarde. Je wortels 

zijn verbonden met de aarde. 

Verbonden met de plek waar je geboren 

en opgevoed bent. Waar je je hele jeugd 

hebt doorgebracht. Je voelt je er thuis, en 

je voelt je er veilig. 

Zo is het ook met gewortelde kinderen. 

Deze term is speciaal voor asiel- 

kinderen. Honderden kinderen leven 

elke dag in spanning, angst en onzekerheid. Mogen ze blijven in het land 

waar ze vaak geboren zijn en hun hele leven gewoond hebben. Waar ze 
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naar school gaan, bij de voetbalclub horen en vriendjes hebben.  

Er was ooit een regeling voor asielkinderen die langer dan 5 jaar in 

Nederland gewoond hebben en dan een verblijfsvergunning krijgen. 

Deze regeling is afgeschaft. Maar daarvoor in de plaats is niets gekomen.  

De procedures duren nog steeds veel te lang.  Er gaat heel veel geld naar 

de IND maar het doel om 

duidelijkheid te verschaffen is 

niet gehaald. Dit gaat ten koste 

van kinderen. Deze kinderen 

voelen zich Nederlands, ze 

spreken de taal, ze voelen zich 

hier thuis en veilig. De dreiging hangt altijd boven hun hoofd dat ze 

uitgezet worden naar een land dat ze niet kennen. 

Een paar weken geleden kwam het bericht dat Rejoice van 7 jaar, Sarah 

van 11 en Isaac van 16 met hun moeder zijn uitgezet en op het vliegtuig 

gezet naar Nigeria. Ze woonden al 8 jaar in Nederland. 

In Kampen woont nog steeds een gezin in een kerk. Al een half jaar 

worden er dag en nacht kerkdiensten gehouden om te voorkomen dat de 

politie een inval doet. 

 

Lied nr. 49:   Da pacem cordium 

 

Hemel op aarde 

Kinderen hebben zekerheid, veiligheid, en houvast nodig om zich goed 

te kunnen ontwikkelen en gezond op te groeien. 

Politieke leiders in ons land proberen over de hoofden van deze mensen 

heen aandacht te krijgen en kiezers te behouden. En er zijn nog steeds 

geen oplossingen. 

Hemelvaart: met je hoofd in de wolken en je voeten op de grond. Hoe 

mogen wij dat zien: De boodschap van Jezus laten indalen in ons hart en 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,140@2@1,49@1@1,145@2@1,70@1@1,90@1@1,124@1@1&view=49


3 

dan er iets mee doen. Wij zijn de handen en voeten van Jezus. Wij zijn 

uitgenodigd om Zijn boodschap in de praktijk te brengen. We mogen 

weten dat we verbonden zijn met God, en met onze medemensen. 

En noden proberen aan te voelen van iedereen waarvoor wij zorgdragen 

en verantwoordelijkheid dragen. Bidden en werken, naar omhoog zien 

en kijken wat er op de aarde te doen valt. 

 

Lied nr. 145 :  Je vous salue Marie 

 

Gedicht Mens-zijn als een soort herberg 

Dit mens-zijn is een soort herberg;  

elke ochtend nieuw bezoek. 

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,  

een flits van inzicht komt als een onverwachte gast.  

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij! 

Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt  

die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.  

Behandel dan toch elke gast met eerbied. 

Misschien komt hij de boel ontruimen  

om plaats te maken voor extase…. 

De donkere gedachten, schaamte, het venijn,  

ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns  

en vraag ze om erbij te komen zitten.  

Wees blij met iedereen die langskomt. 

De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd  

om jou als raadgever te dienen. 

Jalal ad-Din Rumi 
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Stilte  

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 70: Heer, ontferm U 

 

Lied nr. 90:   The kingdom of God 

 

Onze Vader uit het Armeens vertaald 

Bron van Zijn, 

die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef U een naam 

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven 

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen 

handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de al werkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

Amen 

 

Slotlied nr. 124:  Licht dat terugkomt 
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