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Oecumenisch Meditatief Avondgebed 25 juni 2025 

Thema:   Een goed gesprek 

Voorganger:  Reint jan Terbijhe 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

 

Welkom 

Twee maanden ben ik weggeweest, met diverse mensen in de boot en 

met Paula in Denemarken. 

Je bent weg van de dagelijks beslommeringen. Je geeft naar elkaar 

commentaar op wat je ziet en soms zijn er momenten dat je echt met 

elkaar in gesprek komt. Gesprekken die je blijft herinneren als 

waardevol. Met de Bijbel als inspiratiebron wil ik met jullie vanavond 

stilstaan bij ‘een goed gesprek’. 

‘Een goed gesprek’ ontstaat pas in periodes van rust. 

 

 

Lied nr. 1:   Mon âme se repose 

 

 

Inleiding 

Nadenkend welke gesprekken in de Bijbel mij bijstaan kom ik spontaan 

op: 

1. Job die door vrienden 7 dagen nachten in zijn wanhoop wordt 

bijgestaan. De echte hulp komt van de vierde en jongste vriend Elihu. 

Hij was een goed luisteraar en geeft Job uitzicht op troost. 

2. Jezus in Getsemane: Terwijl zijn naaste discipelen in slaap vallen 

voert Jezus een gesprek met God over het lijden dat hem te wachten 

staat. 

3. De Emmaüsgangers: Twee discipelen zijn op weg en krijgen 

plotseling een metgezel, die verklaart waarom, zoals de profeten 

reeds voorspeld hadden, de Messias moest lijden. 

 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,49@1@1,53@1@1,39@1@1,58@1@1,30@1@1,140@2@1,124@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,49@1@1,53@1@1,39@1@1,58@1@1,30@1@1,140@2@1,124@1@1&view=1
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,49@1@1,53@1@1,39@1@1,58@1@1,30@1@1,140@2@1,124@1@1&view=0
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Lied nr. 49:   Da pacem cordium 

 

 

Bijbellezing: drie verzen uit de Naardense Bijbel 

1. Ze zitten bij hem (Job) neer op de aarde, zeven 

dagen en zeven nachten, en geen die een woord 

tot hem spreekt, want ze hebben gezien dat de 

pijn zeer groot is.  
  Job 2 vers 13 

 

2. Een klein eindje verder gekomen valt hij ( Jezus) 

bij het bidden op zijn aanschijn en zegt: mijn 

Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan 

mij voorbijgaan; alleen:  

niet zoals ík wil, nee, zoals gij…  

Hij komt bij de leerlingen en vindt hen slapend. 
  Mattheus 26 vers 39 & 40a 

 

3. Jezus zegt “moest de Gezalfde niet dat alles 

lijden, en (zó) binnengaan in zijn heerlijkheid?” 

En beginnend bij Mozes en bij alle profeten legt 

hij hun uit wat in alle geschriften over hem gaat. 
  Lucas 24 vers 26 & 27 

 

 

Lied nr. 53:   Bleibet hier 

 

 

Vervolg inleiding 

Een goed gesprek: de drie Bijbelse voorbeelden interpreteer ik als: 

- Eerst (zwijgend) bij iemand aanwezig zijn daarna pas luisterend 

praten 

- Bidden, een vorm van communicatie met God? Het Hogere? Je morele 

kompas? 

In ieder geval proberen eerlijk te zijn voor je zelf en naar anderen . 

- Openstaan voor uitleg van anderen. Openstaan voor wat je soms 

onverwacht wordt aangeboden. 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,49@1@1,53@1@1,39@1@1,58@1@1,30@1@1,140@2@1,124@1@1&view=49
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,49@1@1,53@1@1,39@1@1,58@1@1,30@1@1,140@2@1,124@1@1&view=53
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In ‘een goed gesprek’ respecteer je de mening van de ander en leg je de 

ander niets op. 

Zoals ik aangaf heb je bij het varen of bij vakantie meer kans op 

momenten voor ‘een goed gesprek’. Kan het ook in je dagelijkse leven? 

Mijn antwoord is: Ja! Rustmomenten inbouwen. Een kerk of stilte- 

centrum binnenlopen, een ander aanspreken, laten merken dat je iemand 

echt ziet, een glimlach. 

Je kwetsbaar durven opstellen en vertrouwen geven helpt daarbij. 

Als je merkt dat het niet gewaardeerd wordt denk dan aan het Bijbel 

citaat uit Marcus 6 vers 11: 

“…en als een plek u niet ontvangt en ze niet naar u horen, trekt daarvandaan 

weg en schudt het stof af dat onder uw voeten zit”. 

 

 

Lied nr. 39:   O Christe domine Jesu 

 

 

Stilte 

 

 

Lied nr. 58:   Confitemini Domino 

 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 30: Kyrie Eleison 

• Goede God : ik bid dat ieder van ons af en toe “een goed gesprek” 

mag krijgen. 

Laat ons biddend zingen… 

 

• Goede God : ik bid dat we de moed hebben ons kwetsbaar op te 

stellen en zo ‘een goed gesprek” met een ander kunnen hebben. 

Laat ons biddend zingen… 

 

• Goede God: ik bid dat we de wijsheid mogen krijgen te aanvaarden 

dat “ een goed gesprek” niet altijd mogelijk is. 

Laat ons biddend zingen… 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,49@1@1,53@1@1,39@1@1,58@1@1,30@1@1,140@2@1,124@1@1&view=39
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,49@1@1,53@1@1,39@1@1,58@1@1,30@1@1,140@2@1,124@1@1&view=58
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,49@1@1,53@1@1,39@1@1,58@1@1,30@1@1,140@2@1,124@1@1&view=30
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Lied nr. 140:  May the blessing of God 

 

 

Avondgroet 

 
 

 

Slotlied nr. 124:  Licht dat terugkomt 

 

 

Iedereen is van harte welkom voor koffie, thee of een praatje. 

 

Koorrepetities zijn er in de zomer niet. 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,49@1@1,53@1@1,39@1@1,58@1@1,30@1@1,140@2@1,124@1@1&view=140
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@1@1,49@1@1,53@1@1,39@1@1,58@1@1,30@1@1,140@2@1,124@1@1&view=124

