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Oecumenisch Meditatief Avondgebed 11 juni 2025 

Thema:   Breek de hemelen open 

Voorganger:  Dinie Koning 

 

 
 
 

Luisterfragment:  De klokken van Taizé 

 
 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

 
Breek de hemelen open  

Steek Uw vuur aan in ons hart, 

Heilige Geest, blijf stromen, 

Doordrenk het ’mijn’ droge land. 

Uit: Opwekking 898 

 

Welkom en inleiding 

Hartelijk welkom bij dit avondgebed, afgelopen zondag en maandag 

vierden we Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest 

op de discipelen en volgelingen van Jezus en diezelfde Heilige Geest 

werkt nu nog steeds 

Samen met jullie wil ik naar een korte overdenking van Noor van 

Haaften over de Heilige Geest en ook een mooie overdenking van zuster 

Nadia Kroon over Johannes 3-8 wil ik jullie aanreiken… 

Door de Heilige Geest brak en breekt er een nieuwe, een andere tijd aan. 

De een beleefd dat heel radicaal, weer een ander wijst heel teer naar die 

sporen van de Geest…. 

 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/The_Bells_of_Taiz%C3%A9.mp3
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,51@1@1,100@1@1,136@1@1,70@1@1,126@1@1,90@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,51@1@1,100@1@1,136@1@1,70@1@1,126@1@1,90@1@1&view=0
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Dag in nieuw licht 

Er priemen kiemen naar de morgen  

Hij houdt me gaande, hier voorbij 

de deur naar vroeger sluit Hij toe. 

Een waardigheid diep onbekend 

-geliefd, geroepen en bestemd. 

Laat weinig over van de pijn 

die mij inprentte niet te zijn. 

Ik leef op in ruimte die Hij biedt. 

Het kan dus wel, ik wist het niet. 

Ik vocht, maar heb ik dit bereikt… 

toch niet, het wordt me aangereikt. 

Sjoerd Stellingwerf 

 

Lied nr. 51:   Veni creator (canon) 

 

De Heilige Geest 

De aanwezigheid van de Heilige Geest is een mysterie die niet te 

verklaren is. Wij mogen het als een wonder van God aannemen. We zijn 

niet aan onszelf overgelaten, want de Heer is met ons tot aan het einde 

van de wereld en zelfs daarboven uit; tot in eeuwigheid. 

Hij is niet alleen met ons, maar in ons. Hij wil in ons wonen en ons alles 

leren en in gedachten brengen wat Jezus heeft gezegd. 

Door het geschenk van de Heilige geest is Gods aanwezigheid veranderd 

in Gods ‘inwezigheid’. In die waarheid is troost te vinden en moed. We 

bevinden ons in het beste gezelschap, wij leven met en 

onder de hoede van een Heilige Metgezel, die ons 

helpt om op deze aarde te leven en met God te 

leven… 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,51@1@1,100@1@1,136@1@1,70@1@1,126@1@1,90@1@1&view=51
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Jezus zei in Johannes 14:16-17 En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een 

andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. 

Noor van Haaften 

 

Lied nr. 100:  Esprit consolateur 

 

De wind waait 

De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar 

hij vandaan komt en waar heen hij gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest 

geboren is.  Johannes 3 vers 8 

Deze tekst is één van de meest mystieke teksten uit de Bijbel. Jezus lijkt 

hier te spreken over waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga, als ik 

uit de Geest geboren ben. Het zijn beide plaatsen die in nevelen gehuld 

zijn, zowel mijn oorsprong als mijn bestemming.  

De mysteriën van de Geest zijn zoals de wind die waait. Je kunt het wel 

aanvoelen, maar je kunt het niet grijpen. Zelfs niet aanwijzen. Het is daar 

ergens, bijna tastbaar, bijna zichtbaar. Net buiten je blikveld. 

We kunnen het dus niet vastpinnen, die wind, die Geest. Maar volgens 

de tekst kun je de wind wel horen. Nu doen we dat in het dagelijkse 

leven vaak niet. Het vraagt een keuze om je er bewust op af te stemmen. 

Om open en geconcentreerd te zijn. Zo kun je de wind 

horen door de ruisende bladeren en hem voelen 

strijken langs je huid. Zo is het ook met de werkingen 

van de Geest. Alleen door een dergelijke fijnzinnigheid 

te ontwikkelen krijgen we een idee van hoe Zij in jou 

en in alles om je heen werkzaam is. 

Zr. Nadia Kroon 

 

Lied nr. 136:  O gij boven alles uit 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,51@1@1,100@1@1,136@1@1,70@1@1,126@1@1,90@1@1&view=100
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,51@1@1,100@1@1,136@1@1,70@1@1,126@1@1,90@1@1&view=136
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Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 70: Heer ontferm U 

Tijdens onze wandeling op 2e Pinksterdag, de Walk of Wisdom etappe van 

Ravenstein naar Wijchen namen we vanuit de kerk van Niftrik een 

gebedskaartje mee van Pelgrims van hoop, als pelgrims van hoop. 

Het gebed is tot de Heilige Geest en staat in de ik vorm, dat wil ik ook zo laten. 

Er kunnen woorden in staan die niet helemaal jouw woorden zijn, dat ene 

zinnetje is 'm net niet, maar het kan voor een ander wel rakend zijn, 

biddend zijn we verbonden met elkaar.  

• Heilige Geest kom en maak mijn hart barmhartig en edelmoedig, mijn 

verstand begrijpend en betrouwbaar, mijn handelen mild en trouw, 

mijn gemoed blij en geduldig, mijn oordeel rechtvaardig en eerlijk, 

mijn leven nederig en vol overgave aan uw liefde. Amen 

Laat ons zingend bidden... 

 

• We danken U opgestane Heer, voor de Heilige Geest. Mysterieuze 

aanwezigheid U bent met ons in elke situatie, U ademt liefde. En U 

wilt in onze harten woning maken om ons te binnen te brengen wat U 

Here Jezus deed en sprak hier op aarde... 

Laat ons zingend bidden... 
 

• Here God, Hemelse Vader, we willen u bidden voor deze wereld, Uw 

schepping, Uw mensen. Er is veel aan de hand, te groot, te erg... 

Laat ons zingend bidden... 

 

Onze Vader 

We sluiten de gebeden af met het gezamenlijk bidden van het Onze 

Vader, nr. 113 uit onze map. 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,51@1@1,100@1@1,136@1@1,70@1@1,126@1@1,90@1@1&view=70
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Lied nr. 126:  Dominus Spiritus est 

 

Slottekst: Zolang wij ademhalen 

Zolang wij ademhalen  

schept Gij in ons de Kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van Uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

Uit het liedboek: Lied 657 vers 1 & 4 

 

Slotlied nr. 90:   The kingdom of God 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,51@1@1,100@1@1,136@1@1,70@1@1,126@1@1,90@1@1&view=126
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,51@1@1,100@1@1,136@1@1,70@1@1,126@1@1,90@1@1&view=90

