
1 

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 30 april 2025 

Thema:   Vrede 

Voorganger:  Hetty Heling 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

 
Welkom en Inleiding 

 

Lied nr. 49:  Da pacem cordium  

 

Lezing uit Johannes 20 verzen 19 tot 21 

Toen het avond werd op die eerste dag van de week, zaten de leerlingen in huis. 

Ze hadden de deuren dicht gedaan, want ze waren bang voor de Joodse leiders. 

Plotseling stond Jezus bij hen. Hij zei: "Ik wens jullie vrede toe!"  Daarna liet 

Hij hun zijn handen en zijn zij zien. De leerlingen waren blij toen ze de Heer 

Jezus zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen: "Ik wens jullie vrede toe! Net zoals de 

Vader Mij heeft gestuurd, stuur Ik ook jullie." 

 

Lied nr. 2:   Dona nobis pacem  

 

Andere vrede 

Als vrede uitzichtloos lijkt omdat er geen eind komt aan de conflicten, 

als vrede jou ongemakkelijk schijnt omdat het je eigen plek bedreigt,  

als vrede geen vrede blijkt omdat wij ons van buiten en van binnen 

wapenen… 

Laten we dan terugkeren naar het begin van vrede: de ene hand die, 

wederzijds- aarzelend maar hoopvol- naar de ander reikt. 

Felicia Dekker 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,49@1@1,2@1@1,156@1@1,108@1@1,31@3@1,145@2@1,132@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,49@1@1,2@1@1,156@1@1,108@1@1,31@3@1,145@2@1,132@1@1&view=49
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,49@1@1,2@1@1,156@1@1,108@1@1,31@3@1,145@2@1,132@1@1&view=2
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,49@1@1,2@1@1,156@1@1,108@1@1,31@3@1,145@2@1,132@1@1&view=0
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Lied nr. 156:   Dona nobis pacem 

 

Vrede 

Ik moest kiezen.  

Ik wist het niet. 

Ik koos vrede. 

De waarheid en de schoonheid, ik liet ze gaan, 

en ook wijsheid en levensmoed- 

zelfs de liefde die zo verwonderd naar mij keek, 

zwarte wolken dreven met haar mee. 

Vrede, het  was vrede. 

En in de verste hoeken van mijn ziel 

dansten wezens 

waarvan ik zelfs nog nooit had gehoord! 

En in de hemel hing een andere zon. 

Toon Tellegen 
 

Lied nr. 108:  Frieden Frieden 

 

Stilte  

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 31: Kyrie eleison 

 

Vrede 

Vrede is de glimlach van een kind. 

Vrede is de droom van een moeder. 

De vader die in de avond terugkomt met een glimlach. 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,49@1@1,2@1@1,156@1@1,108@1@1,31@3@1,145@2@1,132@1@1&view=156
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@1@1,150@1@1,31@3@1,69@1@1,144@1@1,124@1@1&view=108
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,49@1@1,2@1@1,156@1@1,108@1@1,31@3@1,145@2@1,132@1@1&view=31
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Woorden van de liefde onder de bomen, dat is vrede. 

Vrede is de geur van het avondeten. 

Vrede is een glas warme melk. 

Als een auto voor de deur stopt zonder dat men er bang van wordt. 

Als de gevangenissen om gebouwd worden tot bibliotheken, dat is vrede. 

Als de klop op de deur een vriend betekent. 

 

Lied nr. 145:  Je vous salue 

 

Slotgedachte: In Gods hand 

God, 

ik zoek een hand die mij vasthoudt en moed geeft. 

die mij rustig maakt en beschermt. 

Ik tast naar een hand die mij leidt en mij voert,  

die mij heelt en redt. 

Ik heb een hand nodig, 

die sterk is en die mij draagt,  

die mij vastpakt,  

mij niet meer loslaat. 

Ik zou zo graag een hand hebben,  

die het goed met mij voorheeft,  

die zacht op mij wordt gelegd. 

Ik verlang naar een hand  

waaraan ik me – onvoorwaardelijk –  

kan toevertrouwen,  

die trouw is, die mij liefheeft. 

 

Slotlied nr. 132:  Vrede wens ik je toe 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,49@1@1,2@1@1,156@1@1,108@1@1,31@3@1,145@2@1,132@1@1&view=145
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,49@1@1,2@1@1,156@1@1,108@1@1,31@3@1,145@2@1,132@1@1&view=132

