Oecumenisch Meditatief Avondgebed 16 april 2025

Thema: Een geloofsbrief: Kom en Zie!
Voorganger: Dinie Koning

Aanhef nr. 129: Iepnje my foar jo

Lied nr. 22: Kom tot ons o Heilige Geest
Welkom

Hartelijk welkom bij dit Taizé avondgebed in de goede week, de week
waarin de kerk de laatste dagen van Jezus hier op aarde gedenkt, de
week die naar Zijn kruisdood leidt.

De goede week-stille week, zo genoemd navolgend de mooie
eeuwenoude kerk traditie. Met deze week zijn we ook aangekomen in de
laatste week van de veertigdagentijd, we naderen steeds meer die dag

van Jezus kruisdood.

Lied nr. 28: Per Crucem

Inleiding
De afgelopen weken las ik het boekje ‘Kom en zie’. Eén
77% n 2o van de hoofdstukken ten opzichte van ZIEN, trof me
en vond ik tegelijk passend in deze laatste week van de
veertigdagentijd. Daarom neem ik jullie mee een

geloofsbrief in, maar ook is er straks gelegenheid om te

zien, hier in de kerk, waar afbeeldingen, kruisstaties
hangen van de laatste weg die Jezus te ondergaan had.
Straks na het avondgebed is er gelegenheid daarlangs te lopen, geheel
vrijblijvend.
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Lied nr. 54: Adoramus te Christe

Het geloof
Kerktraditie is gestaatd op geloof; geloof in moeilijke en goede tijden. En
even duik ik nu met jullie in een paar verzen uit de geloofsbrief aan de

Hebreeén, we lezen vers 11-1, 3:

Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet
zien. Door het geloof erkennen wij dat het heelal tot stand is gekomen door Gods

woord en wel zo dat het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare.

Dan volgt in deze brief een hele reeks aan geloofsverhalen, door het
geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roepstem van God en ging
hij op weg, hij vertrok zonder te weten waarheen. Door het geloof werd
Mozes meteen na zijn geboorte 3 maanden lang verborgen door zijn

ouders.

De kerk, wij mensen, hebben onze helden die ons zijn voorgegaan, ze
hielden stand. Door geloof verliet Abraham, door geloof hielden de
ouders van Mozes hem verborgen, ze luisterden en zette een stap, een
geloofsstap. God sprak hen wonderlijk aan, maar ik ‘zie ‘ook een haast

innerlijke drive.

In de brief worden christenen ook aangespoord het vol te houden en het
leven wordt vergeleken met een wedloop, een run; loop vastberaden die
run om de eindstreep te behalen, met de geloofsverhalen van weleer in je
pocket, én laten we de blik gericht houden op Jezus, zo zegt de Hebreeén

brief ons.

Lied nr. 46: Spiritus Jesu Christi
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Volharding

Het volhouden, voor de lijdende, vervolgde kerk nu, het volhouden in
tijden van diepe dalen, twijfels, pijn, is een moeilijke weg. Hoe hebben
mensen het destijds volgehouden? Hoe houden wij vol? Waarom hebben

ze destijds God niet verlaten?

Eén van de geheimen van die volharding is dat ze hun oog op Jezus
gevestigd hadden.

Volharding betekent in het Grieks ook zoiets als eronder blijven, er niet
van weglopen, blijf.

Het oog gevestigd houdend op Jezus, onze Leidsman en voleinder van
het geloof. Hij heeft volbracht wat wij niet kunnen. Hij wil ons leiden tot

het einde en daar voorbij.

Kijk, Oculi Nostri (Onze ogen richten zich op Christus, onze God) en laat

je meenemen, aansporen.

Door te kijken naar Jezus kijk je ook met Hem naar de vreugde die nog
komen gaat. Richt je ogen op Hem.

Luister naar Zijn woorden
Kom en blijf, blijf bij Zijn goede hart en vriendelijke ogen

Blijf bij Hem, die leed doorstaan en gedragen heeft, maar nu met eer en
heerlijkheid gekroond is. Kom, zie en blijf, want tot wie willen we anders

gaan. Hij heeft woorden van eeuwig leven!

‘Kom en zie’- Zij lacht/Maartje Kok

Luisterlied: Zu wem sollen wir gehen

Stilte



Voorbeden met als acclamatie nr. 70: Heer ontferm U

e Here God , Hemelse Vader,
aan het begin van ons avondgebed zongen we uit of U onze ogen
wilde openen voor Uw goedheid. Uw goedheid van dat grote
mysterie van Uw lijden en sterven voor ons. Dat we daarin Uw liefde
zien, Uw liefde voor mensen.
Laat ons zingend bidden. ..

e We zij U dankbaar Heer, zoveel leed hebt U geleden Heeft U
gedragen met geduld Als een worm werd U vertreden zonder schuld,
om onze schuld. Opdat wij door U verheven als verlosten zouden
leven. Duizend, duizendmaal o Heer, zij U daarvoor dank en eer!!
Laat ons zingend bidden...

Lied nr. 23: Oculi Nostri

Slotgedicht: God van transformatie

Wanneer in de zanderigste woestijn
de mooiste bloemen kunnen bloeien,
wanneer de rozen met doornen

toch het symbool van liefde zijn,
wanneer dode botten met uw adem
een nieuw leven beginnen,

mag ik dan geloven dat

mijn harde harte en zwarte nacht

door u de mooiste vruchten dragen?

Dat wat nu voelt als as en puin
voedingsbodem zal worden voor

een bloem die ooit zal verrijzen?
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Help mij te weten en te voelen
hoe veilig mijn donker is in Uw hand

hoe kostbaar mijn reis is
en
hoe sterk mijn zwakheid.

Transformeer mijn harde hart,
maak het zacht,

kneed het voorzichtig

een stapje dichter bij

een nieuw begin.

Uit: Een tijd voor alles - Laurien Blom

Lied nr. 7: In Manus tuas Pater

Kruisgang

We zijn aan het einde gekomen van dit avondgebed

Een mooie kerktraditie in deze Goede week (geleerd van onze katholieke
gelovigen) is langs de schilderijen gaan, die de laatste uren van het leven
van Jezus weergeven. Onder de klanken van het lied ‘O christe domine
Jesu’ is daar gelegenheid voor en aansluitend verlaten we de kerk. De

eerste Kruisstatie begint vanaf het Maria-altaar links voorin de kerk.

Eenieder is er natuurlijk vrij in om wel of niet die kruisgang te gaan.

Slotlied nr. 39: O Christe Domine Jesu

Gezegende goede week!

Dinie Koning
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