Oecumenisch Meditatief Avondgebed 23 april 2025

Thema: De Geest van liefde
Voorganger: Hans Kerklaan

Aanhef (blz. 12): Wees hier aanwezig
Inleiding

Vandaag een onderwerp waar iedereen van ons mee te maken heeft. Het
vraagt ons om terug te kijken naar ons leven zoals het verlopen is en aan
het verlopen is. Enerzijds, zo is mijn leven begonnen en anderzijds zo is
het nu. Is er een rechte lijn te trekken van het begin naar mijn leven en
omstandigheden nu, of is het een wirwar van paden en paadjes die mij

gebracht hebben naar waar ik nu sta?

Lied nr. 76: Les Béatitudes
Lied nr. 8: Nunc dimittis (eenstemmig)
Vragen

In hoeverre ben ik geleid of heb ik mijn leven zelf in de hand? Is het
precies zo gegaan zoals ik had verwacht? Of zijn er allerlei
belemmeringen geweest waardoor het anders ging of is er toch sturing
geweest van iets of iemand? Heb ik gehoord wat de Geest van mij wilde?
En vooral, kan ik bewuster worden wat de geest in de toekomst van mij

wil?


https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@1@1,150@1@1,31@3@1,69@1@1,144@1@1,124@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@1@1,150@1@1,31@3@1,69@1@1,144@1@1,124@1@1&view=76
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https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,76@1@1,8@1@1,39@1@1,150@1@1,31@3@1,69@1@1,144@1@1,124@1@1&view=0

Lied nr. 39: O Christe Domine Jesu

De geest van liefde

Ook al besef ik dat ik 10 jaar geleden geen idee had dat ik zou belanden
op de plek waar ik nu zit, toch denk ik nog steeds dat ik het leven in de
hand heb. Graag doe ik wat ik wil, wat ik nodig heb, wat ik wil bereiken
en hoe anderen over mij moeten denken. Ik ben zo druk bezig dat ik
vergeet aandacht te schenken aan het zachte wenken van de Geest, die
mij andere richtingen wijst. Het vraagt innerlijke stilte om mij van die

-

ingevingen bewust te worden. ——

wrT
God schreeuwt niet, buldert niet, duwt -

)

niet. Gods Geest is zacht en lieflijk als een
fluistering of een lichte bries.

Hij is de Geest van liefde.

Henri Nouwen

Lied nr. 150: Be still

Bijbeltekst uit Johannes 21 vers 18

“Voorwaar, Ik zeg u: toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en
ging waarheen ge wilde, maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen
uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet

wilt.”

Stilte

Voorbeden met als acclamatie nr. 31: Kyrie eleison
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Onze Vader

Onze Vader in de hemel

Laat uw naam geheiligd worden

Laat uw koninkrijk komen

En uw wil gedaan worden

Op aarde zoals in de hemel

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden

Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was
En breng ons niet in beproeving

Maar red ons uit de greep van het kwaad

Amen

Lied nr. 69: Verheug U maagd

Slotgedicht: Kunst

Wat we willen:
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Klaarheid

Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen

Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel

De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt

Die klaarheid, af en toe

Martin Bril 2002
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Lied nr. 144: Here visa mig vagen

Opruimlied nr. 124: __ Licht dat terugkomt
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