
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 2 oktober 2024 

Thema:   Tegenstellingen 

Voorganger:  Reint Jan Terbijhe 

 

 

Luisterfragment:  Nocturno – Franz Schubert (Rubenstein Trio) 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 
Welkom  

Tegenstellingen: We hebben vooraf geluisterd 

naar een nocturne van Franz Schubert. 

Frans Schubert werd slechts 32 jaar en heeft 

ruim 1000 muziekstukken achter gelaten. Hij 

componeerde dagelijks van 's morgens zes tot 's 

middags 1 uur, zonder een pauze in te lassen. 's 

Avonds trof hij zijn vrienden in het café.   

De traagheid in zijn nocturne in het begin en in sommige delen wordt 

afgewisseld met intense mars achtige stukken. Tegenstellingen 

uitgedrukt in muziek.  

 

Lied nr. 1:   Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God 

 

Inleiding 

Tegenstellingen. De nocturne is opgebouwd rond drie noten. Het 

mooiste vind ik de rustige stille delen. Ik proef daarin eenheid en rust. 

De felle stukken associeer ik met afzetten en 

onrust. Juist de tegenstellingen in de nocturne 

maken het tot een prachtig stuk. 

Tegenstellingen. Is dat niet wat ieder van ons ook 

in zichzelf heeft. Plus en min, Yin en Yang? 

Tegengestelde principes of krachten waarvan alle 

aspecten van het leven en het universum 

doordrongen zijn. 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Franz_Schubert-Notturno-Rubinstein_Trio.mp3
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@2@1,65@2@1,109@1@1,30@1@1,34@4@1,124@1@1,&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@2@1,65@2@1,109@1@1,30@1@1,34@4@1,124@1@1,&view=1
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@2@1,65@2@1,109@1@1,30@1@1,34@4@1,124@1@1,&view=0


Je wilt het goede doen maar soms doe je toch juist verkeerd. 

Is levenskust niet juist het zoeken naar en vinden van balans? 

 

Luisterenfragment: Laatste deel uit de nocturne  

 

Tegenstellingen 

Op zich is het belichten van een kwestie van twee kanten nodig om tot 

een goede afweging te komen. Het gaat mijns inziens verkeerd als je 

eenzijdig iets gaat benadrukken en geen tegengeluiden meer wilt horen. 

Dat noem ik polarisatie.  

Tegenstellingen: de laatste jaren groeit de polarisatie ook internationaal. 

Israël is tot op het bot verdeeld. Trump hitst de Amerikanen op. Wilders 

en anderen versterken de tegenstellingen in ons land. Polarisatie dreigt 

ook ons land intern te verdelen. 

Polarisatie is niet de boodschap die we uit de Bijbel halen.  

Het nieuwe testament verkondigt in de verhalen over Jezus het belang 

van eenheid en verbroedering. De broedergemeenschap in Taizé vat dat 

heel duidelijk samen: 

Kijk niet naar dat wat je scheidt maar kijk naar dat wat verbindt of anders 

gezegd: Heb elkaar lief en accepteer elkaar en jezelf.  

Die boodschap proberen wij al meer dan 32 jaar uit te dragen in deze 

groep. 

 

Lied nr. 65:   Dona la pace Signore 

 

Bijbellezingen uit Kolossenzen en 1 Johannes:  

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; 

zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 

Kolossenzen 3:13 

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij 

ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor 

onze zonden. 

1 Johannes 4:10 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Franz_Schubert-Notturno-Rubinstein_Trio(fragment).mp3
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@2@1,65@2@1,109@1@1,30@1@1,34@4@1,124@1@1,&view=65


Lied nr. 109:  Fiez-vous en Lui 

 

Stilte 

Voorbeden met als acclamatie nr. 30: Kyrie Eleison 

• Goede God, wij maken ons bezorgd om de toenemende polarisatie. 

Help ons in het onderkennen ervan, geef ons de moed ons ertegen te 

verzetten. 

Laat ons zingend bidden… 

  

• Goede God, help ons ook bij het afwegen van plussen en minnen in 

ons eigen leven. Geef ons vertrouwen dat we daardoor in harmonie 

kunnen komen.  

Laat ons zingend bidden… 

 

• Goede God, geef ons de kalmte om te aanvaarden wat we niet kunnen 

veranderen, moed om te veranderen wat we kunnen veranderen en 

wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.  

Laat ons zingend bidden… 

 

• Goede God; wij vragen uw zegen ook over niet uitgespreken gebeden. 

Laat ons zingend bidden… 

 

Lied nr. 34:   Nada te turbe  

 

Avondgroet 

  

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@2@1,65@2@1,109@1@1,30@1@1,34@4@1,124@1@1,&view=109
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@2@1,65@2@1,109@1@1,30@1@1,34@4@1,124@1@1,&view=30
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@2@1,65@2@1,109@1@1,30@1@1,34@4@1,124@1@1,&view=34


Lied nr. 124:  Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, 

     vrede die bij ons blijft.   

 

Iedereen is van harte welkom voor koffie, thee of een praatje. 

 

Koorrepetities (20.00-21.00 uur) zijn op 16 oktober, 6 november, 20 november 

  

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,1@2@1,65@2@1,109@1@1,30@1@1,34@4@1,124@1@1,&view=124

