
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 4 september 2024 

Thema:   Ganzenbord 

Voorganger: Hetty Heling 

 

 

Aanhef (blz. 12):  Wees hier aanwezig 

 

Inleiding 

Tijdens de vakantie kwamen de kleinkinderen logeren. Samen koken, 

zwemmen en spelletjes doen. Niet alleen op allerlei schermpjes maar ook 

gezelschapspelletjes. Zo waren we een 

keer aan het ganzenborden. Ik kwam 

erachter dat dit spel alles te maken 

heeft met onze levensweg. Je hebt 

periodes in je leven waarin alles goed 

gaat. Dat wat je onderneemt slaagt, je 

hebt succes en de vaart zit erin. Je mag 

nog een keer de dobbelsteen gooien en 

de moeilijke vakjes mag je overslaan. Heerlijk. 

Maar er zijn ook periodes waarin het niet zo lekker gaat. Een beurt 

overslaan, in de put, of in de gevangenis of het vakje met een dode gans: 

je mag weer helemaal opnieuw beginnen. 

Als je het spel begint weet je niet waar je terechtkomt. Je weet van 

tevoren niet hoe de reis verloopt. Vaak loopt het anders dan je gedacht 

hebt. Hier past heel goed de Bijbeltekst bij waarin Jezus zegt: “Maak je 

toch geen zorgen. De lelies op het veld maken zich ook geen zorgen, er 

wordt voor hen gezorgd. De dag van vandaag heeft genoeg aan zichzelf. 

Er wordt voor ons gezorgd, we hoeven onze weg niet alleen te gaan.” 

 

Lied nr. 134:  Ga met God 

 

Naar de gevangenis 

Wat betekent: gevangen zitten? Het kan zijn: vastzitten, niet vrij zijn. 

Beperkt in je doen en laten. Het betekent ook: vastzitten in je oordelen, in 

je overtuigingen: Ik heb het altijd zo gedaan, dus nu ook.!!! Dan zet je 
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jezelf gevangen, en de ander.  Jij stelt je 

niet open voor andere meningen en 

andere inzichten. Er is dan geen groei, 

geen ontwikkeling, ook geen verrassing, 

geen opening, geen vreugde en geen 

ontwikkeling. 

Als je gevangen zit doe je ook even niet meer mee. Je moet toekijken hoe 

anderen de weg verder gaan. Je bent een buitenstaander geworden. Je 

telt niet meer mee. Je staat aan de zijlijn. 

Mensen die met pensioen gaan bijv. kennen dat gevoel: ik tel niet meer 

mee. Niemand wacht nog op mij. Wat beteken ik nog voor de 

maatschappij. Dan is het zaak om na te denken over wat je nog wel kunt 

betekenen. 

 

Lied nr. 53:   Bleibet hier, und wachet mit mir 

 

In de put 

In het ganzenbordspel moet je dan wachten tot dat 

iemand je eruit haalt. Gelukkig is het een 

gezelschapsspel, je doet het met meerderen. Wij zijn 

sociale wezens, we hebben elkaar nodig. De 

medemens kan een voorbeeld zijn, een hulp, een 

inspiratiebron, een luisterend oor.  Gedeelde smart is 

halve smart. 

In de put zitten. Het overkomt iedereen wel eens. Je weet het even niet 

meer. Hoe fijn is het dan dat we hulp kunnen vragen. Wij als gelovigen 

hebben het geluk dat we altijd God om hulp kunnen vragen. Wij hebben 

een adres. De een vraagt de Here God, een ander Jezus, of moeder Maria. 

We kunnen een kaarsje aansteken en onze problemen even op een altaar 

leggen: help mij. Hoe bijzonder is het dan dat je hulp krijgt. Soms in een 

andere vorm dan dat we gevraagd hebben, soms in een nieuwe gedachte 

of een engeltje op je pad. 

 

Lied nr. 127:  Heureux qui s’abandonne 
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Verliezen 

Je hebt van die medespelers die razendsnel gaan. Zij komen het eerst bij 

vakje 63. Thuis. Hoera. 

Maar dan zijn er ook verliezers. Kun je tegen je verlies? Kinderen moeten 

dit leren. Want in je leven kom je daar vaak mee in aanraking. Je verliest 

je baan, je gezondheid, je oma en opa overlijden, Steeds weer vraagt het 

leven van ons om je weer opnieuw te verhouden tot het leven.  Ik heb te 

maken met mensen in mijn omgeving die hun geheugen verliezen, 

schrijnend. 

En dan Eindelijk Thuis. Wat 

betekent thuis voor jullie? Na een 

paar weken op een camping vind ik 

het weer heerlijk thuis te zijn. Het 

gevoel van thuiskomen, dat is 

heerlijk. Je voelt je veilig, vertrouwd, 

je mag helemaal jezelf zijn. 

Daar hoort wat mij betreft het verhaal bij van de verloren zoon. De vader 

die op de uitkijk staat om zijn zoon welkom te heten. “Wat fijn dat je 

thuis bent.” 

Onze levensweg. We weten van tevoren niet hoe dit verloopt. We 

kunnen er ‘s nachts wakker van liggen als het anders loopt dan dat we 

gewenst hadden. Zorgen maken helpt niet want het gaat toch anders. 

Daarom de tekst uit de bijbel:  

 

Bijbeltekst uit Mattheus 6, vers 28-34 

“Kijk eens naar de bloemen in het gras. Kijk hoe ze groeien. Ze werken 

niet en weven niet. Maar Ik zeg jullie dat zelfs koning Salomo met al zijn 

rijkdom er niet zo schitterend uitzag als die bloemen.  Het gras staat er 

maar één dag, want morgen wordt het als brandstof in de oven gegooid. 

Toch kleedt God dat gras zó mooi met bloemen aan. Dan zal Hij jullie toch 

zeker óók aankleden? Wat is jullie geloof toch klein! Wees dus nergens 

bezorgd over. Pieker niet: 'Wat moeten we eten?' Of: 'Wat moeten we 

drinken?' Of: 'Wat moeten we aantrekken?' De mensen van de andere 

volken doen dat wél. Maar jullie hemelse Vader weet dat jullie deze dingen 

nodig hebben. Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de 



eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven. Maak 

je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer 

zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn 

eigen problemen." 

 

Lied nr. 123:  Aber du weiβt den Weg für mich 

 

Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 32: Gospodi pomilui 

• Voor mensen die gevangen zitten in uitzichtloze situaties. 

Laat ons zingend bidden… 

 

• Voor regeringsleiders die uit zijn op macht en niet tegen hun verlies 

kunnen. 

Laat ons zingend bidden… 

 

Onze vader (uit het Aramees vertaald)   

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen 

handelt dan samen met het onze.   

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.  

Maak de koorden van fouten los 

die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de al werkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt Amen. 
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Slotlied nr. 90:  The kingdom of God 

 

Opruimlied nr. 124: Licht dat terugkomt 
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