
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 6 december 2023 

Thema:   Verwachtingen 

Voorganger: Jurgen van der Ent 

 

Aanhef (blz. 12):  Wees hier aanwezig 

 

Welkom en toelichting 

Vandaag, 6 december, zwaaien we de boot van 

Sinterklaas weer uit en kunnen we de 

achtergebleven feestelijkheden opruimen. De 

spannende verwachtingen wat er in de schoen zat 

en in de zak van Sinterklaas, zijn overgegaan in 

blijdschap en teleurstellingen. 

Daarna op naar Kerst in blijde verwachting van het kindje Jezus. Ook na 

de Kerstdagen en bijbehorende diners kunnen we de balans opmaken en 

aan de afwas dan wel gaan opruimen. De Kerstboom mag nog even 

blijven staan maar moet er in het nieuwe jaar aan geloven. 

Een nieuw jaar: verwachtingsvol met goede bedoelingen gaan we op 

weg om langzamerhand, gedurende het nieuwe jaar, geleidelijk terug te 

vallen in wat altijd is geweest. 

Het lijkt erop dat het een patroon is en dat wij mensen baat hebben om 

ergens op de wachten. Verwachtingen ten top, is het een verslaving? 

De verwachting, hunkering naar God zal nooit een verslaving zijn, maar 

een oprecht verlangen dat in dit lied goed wordt weergegeven. 

 

Lied nr. 114:  Ieder nacht verlang ik naar U 

 

Bijbellezing uit Marcus 13, vers 33 tot 37 

‘In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Weest op uw hoede, weest 

waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is ermee 
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als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn 

huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn 

taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus 

waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds 

laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of ‘s morgens vroeg. Als 

hij onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u 

zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!'  

 

Lied nr. 53:  Bleibet hier, und wachet mit mir 

 

Verwachtingen  

Verwachtingen komen het hele jaar door. Naast Sinterklaas, Kerst en 

Nieuw jaar hebben we onze verjaardag nog. Ook verkiezingen hebben te 

maken met verwachtingen, peilingen en spanningen. Na de verkiezingen 

blijdschap enerzijds maar ook veel teleurstellingen anderzijds. Na de 

laatste 2e kamer verkiezingen komen daar ook nog bezorgdheid en vrees 

bij. 

Waarom hebben we steeds die 

spanning nodig in het leven? Het 

leven is toch geen loterij (ook weer 

zo’n moment van ijle verwachtingen 

en daarna dikke teleurstelling en 

soms, heel soms wat blijdschap)? 

Kennelijk willen we ergens naar uit kijken, hoop hebben op iets beters, 

verwachtingsvol smachten naar dat ene wat nu onbereikbaar lijkt.  

In de Bijbellezing komt dit ook naar voren in de vorm van een gelijkenis: 

Jezus doelt op Zijn terugkomst waarna alles beter wordt. Iets waar we 

nog steeds op wachten (alhoewel ik daar straks op terugkom) en naar 

verlangen. Dat zou de reden kunnen zijn dat we door het jaar heen 

oefenen in het verwachten. We oefenen zodat we alert blijven op de 
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komst van de Heer des huizes. Ik weet zeker dat ik de goedheid van God 

zal zien in het land van de levenden. Houd moed, vertrouw op God. 

 

Lied nr. 115:  I am sure I will see 

 

Staren in plaats van luisteren 

We kunnen zo alert blijven wachten en uitzien wat komen gaat, dat we 

ons blindstaren op de verwachting die we hebben. Door de misschien 

onrealistische verwachting dat alles beter gaat worden sluiten we ons af 

voor wat er nu al gebeurt. We zien dan niet meer Gods aanwezigheid in 

mensen om ons heen, in de dingen die God aanstuurt. 

Staar je dus niet blind op wat komen gaat, stel je verwachting bij en open 

je ogen en oren. Wordt stil en luister naar Gods aanwezigheid in de 

mensen om je heen of die je tegenkomt en zie Gods hand in aller daagse 

beslissingen die zo gewoon toevallig lijken. 

Voor de stilte geef ik je mee: Wordt stil en hoor zijn aanwezigheid. 

 

Lied nr. 150:  Be still, know that I am God 

 

Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 138 Gospodi Pomilui 

• God van de stilte, open onze ogen en oren om te zien in anderen wat 

u nu al voor elkaar krijgt. Laat ons niet verzinken en blindstaren op 

verwachtingen die we koesteren. 

Laat ons zingend bidden… 

 

• God van liefde, geef ons Uw onvoorwaardelijk liefde. Laat uw 

vredelievende liefde een oplossing zijn voor conflicten in ons en de 
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wereld om ons heen. Help ons om open staan Uw liefde te ontvangen 

en deze dan te kunnen doorgeven aan anderen. 

Laat ons zingend bidden… 

 

• (eigen voorbede): 

 

Laat ons zingend bidden… 

 

• Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die 

hier niet zijn uitgesproken maar op onze lippen branden.  

Laat ons nog één keer zingend bidden… 

 

Onze vader uit het Aramees vertaald 

Bron van Zijn, 

  die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef U een naam 

  opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven 

  Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 

  Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen 

  handelt dan samen met het onze. 

  Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

  Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 

  opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

  Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de al werkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 

Lied nr. 7:  In manus tuas, Pater 
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Avondgroet 

Vol verwachting klinkt mijn hart, 

wie de roe krijgt en wie de gard. 

De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht, 

een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. 

God, ik kan mij zo blindstaren, 

en dat vol houden vele jaren, 

op wat ik verwacht dat zal gaan gebeuren. 

Het leven is soms moeilijk en ik wil niet zeuren, 

maar uitzien naar iets beters wat komen gaat 

geeft mij energie en kracht waar ik bij baat. 

God, open mijn ogen en laat mij zien, 

open mijn oren en laat mij horen, bovendien. 

Uw werk is al bezig om mij heen in kleine dingen, 

zo mooi, dat als je het opmerkt je erover wilt zingen. 

Jubelend roepen wij Uw naam, 

omdat u zoveel goeds voor ons heeft gedaan. 

 

Slotlied nr. 128: Jubelt und freut euch über dem Herrn 

 

Iedereen is van harte welkom bij de koffie en de thee in het parochiecentrum! 

Daarna is er weer zangrepetitie 
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