
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 20 december 2023 

Thema:   Kerst 

Voorganger: Hetty Heling 

 

 

 

Aanhef (blz. 12):  Wees hier aanwezig 

 

Welkom en inleiding 

 

Lied nr. 57:  Benedictus qui venit 

 

Bijbellezing uit Lucas 2, vers 1-7 

In die tijd kondigde keizer Augustus een 

decreet af dat alle inwoners van het rijk 

zich moesten laten inschrijven. Deze 

eerste volkstelling vond plaats tijdens het 

bewind van Quirinius over Syrië. 

Iedereen ging op weg om zich te laten 

inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad 

Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, 

aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met 

Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de 

dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. 

Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen 

geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 

 

  

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,57@1@1,145@2@1,55@1@1,32@2@1,151@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,57@1@1,145@2@1,55@1@1,32@2@1,151@1@1&view=57
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,57@1@1,145@2@1,55@1@1,32@2@1,151@1@1&view=0


Lied:    ‘t Is geboren het goddelijk kind 

Refrein 

2. Schrikt niet, herders, weest blijgezind 

  Laat uw schaapkes in die valleien 

  Schrikt niet, herders, weest blijgezind 

  Daar gij eerst de Verlosser vindt 

Refrein 

3. In een stal ligt dat God’lijk Kind 

Op wat stro moet ’t zijn leden spreien 

In een stal ligt dat God’lijk Kind, 

Waar zijn moeder ’t in doekjes windt 

Refrein 

4. Hoort, hoe klagende zucht de wind 

Jezus ogen zo bitter schreien 

Hoort, hoe klagende zucht de wind 

Daar Gods lijden op aard’ begint 

Refrein 

5. Zondaars boos, weent uw ogen blind 

Laat u Jezus niet meer verbeien 

Zondaars boos, weent uw ogen blind 

Daar Gods lijden de dood verwint 

Refrein 

1. 

Refrein 

https://www.youtube.com/watch?v=AYr17PlY1WI


Bijbellezing uit Lucas 1, vers 46-55 

Maria zei: 

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 

mijn hart juicht om God, mijn redder: 

Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 

ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 

heilig is zijn naam. 

Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, 

voor al wie Hem vereert. 

Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 

en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 

heersers stoot Hij van hun troon 

en wie gering is geeft Hij aanzien. 

Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, 

maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. 

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 

zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: 

Hij herinnert zich zijn barmhartigheid 

jegens Abraham en zijn nageslacht, 

tot in eeuwigheid.’ 

 

Lied nr. 145: Je vous salue Marie 

 

Gedicht Stille macht door Dirk van de Glind 

Stille macht, breekbaar en zacht, 

vonk van hoop in de nacht, 

ongewapend, voorbij elk geweld 

wordt jouw boodschap van liefde verteld. 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,57@1@1,145@2@1,55@1@1,32@2@1,151@1@1&view=145


Raak met zachtheid ons aan, 

leer ons jouw stilte te verstaan. 

Stille macht, lieve kracht, 

Bron van hoop in de nacht 

Wij vertrouwen ons toe aan jouw licht 

willen leven op liefde gericht. 

Raak met mildheid ons aan 

leer ons in vrede te gaan. 

 

Lied nr. 55:  Gloria in excelsis deo 

 

Stilte 

 

Voorbeden afgesloten met acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui 

 

Gedicht Stille nacht, veilige nacht door Marjolein Kool. 

Stille nacht, veilige nacht, 

tablet uit, YouTube zacht. 

Facebook, email en smartphone op stil, 

geen geblieb en gezoem en getril. 

Wie niet swipet maar weer streelt, 

voelt hoeveel meer je dan deelt. 

Stille nacht, veilige nacht, 

scherm op zwart, ruim je hart. 

Knip die digistreng eindelijk door, 

hash-tag-naaste vindt dan pas gehoor. 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,57@1@1,145@2@1,55@1@1,32@2@1,151@1@1&view=55
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,57@1@1,145@2@1,55@1@1,32@2@1,151@1@1&view=32


Wie geen selfies meer zendt, 

wordt pas ten diepste gekend. 

Stille nacht, veilige nacht, 

zie omhoog, hemelboog. 

Engelen zetten hun glorielied in; 

“Eer aan God en zijn nieuwe begin” 

Like hun ware bericht, 

twitterloos, schitterend licht. 

 

Lied nr. 151:  Ere zij God 

 

 

Prettige kerstdagen en een goed 2024 

Hetty Heling 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@1,57@1@1,145@2@1,55@1@1,32@2@1,151@1@1&view=151

