
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 15 november 2023 

Thema:   Muziek van de stilte 

Voorganger: Dinie Koning 

 

Aanhef (blz. 12):  Wees hier aanwezig 

 

Lied nr. 6:  Cantate Domino (canon) 

 

Welkom en inleiding 

Hartelijk welkom allemaal bij dit avondgebed, (jij online) en jij hier in de 

kerk. Een paar weken geleden zei één van de voorgangers het al, dat het 

zo fijn is elkaar te ontmoeten in deze kring, zo midden in de week.  

En zo is het, een mooie en fijne plek en door de diversiteit qua 

geloofswortels word je ook gewezen op mooie zaken uit elkaars kerk, 

elkaars achtergrond.  

En zo hoorde ik van jullie, Veronique en 

Guusje, over Sint Cecilia, en dat het 

vandaag, 22 november, haar gedenkdag is. 

Sint Cecilia, een romeins martelares, vond 

troost in de muziek en ze is de 

beschermheilige van het kerklied. Zoals wij 

onze geliefde overledenen herdenken op 

verjaardag en sterfdag, zo herdenkt de kerk 

haar geloofshelden, haar geloofsstrijders, 

die zo vaak flinke weerstand van hun 

omgeving ondervonden, maar dapper 

volhielden en getuigden. 

Daarom in dit avondgebed uitbundige 

klanken, maar ook het hartelied, het 

troostlied. In een klooster kochten we het 

boekje Muziek van de stilte, een boekje 

waarin de verschillende getijdengebeden 
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en hun liederen belicht worden. En al lezend kwam ik aan bij het 

avondgebed/ de vesper. Nu zijn wij hier niet in een klooster, maar toch 

zijn er mooie overeenkomsten met de vesper in het klooster en ons 

avondgebed. Een mooie combinatie op deze 22 november is gelegd, stilte 

en Sint Cecilia  

 

Muziek van de stilte 

Wanneer ik zing met allen om mij heen, 

dan wordt mijn adem van mij afgenomen. 

Alleen zo kan ik weer op adem komen. 

Niet meer van mij alleen, maar al-gemeen 

zingen, dat doe je niet altijd uit volle borst- 

je zingt inademend, omdat je leeg bent, 

tegen de eenzaamheid in zing je, tegen het “nee“, 

je zingt zoals je drinkt: van dorst. 

Het geeft bevrijding uit mijn smalle ik. 

Uit een cocon ontpopt, opnieuw geboren, 

zal ik tot de gevleugelden gaan behoren, 

er groeit een Hallelujah uit een snik. 

Uit: Zingen in de kerk -Willem Barnard 

 

Lied nr. 114: Iedere nacht 

 

De vesper/Het avondgebed 

Het uur van de vesper, het avondgebed nodigt uit tot innerlijke vrede, 

wat betekent dat we de tegenstrijdigheden in onszelf en in onze 

omgeving met elkaar verzoenen.  

Wanneer we tijdens dit avonduur op een geheel andere manier met 

vreugde worden vervuld en GOD als onze gast ontvangen en tegelijk de 

beweging, dat wij als gast door GOD ontvangen worden, verruimen we 

ons besef van tijd tot voorbij de tijd en omarmen het nu. 
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Wat erop een dag is gebeurt, welke 

stormachtige situaties zich ook hebben 

voorgedaan, welke kansen we hebben 

laten liggen, welke teleurstellingen we 

kregen te verwerken en wat we ook 

betreuren-… wanneer de avond valt, 

hebben mensen een universeel verlangen 

om een plek te vinden waar ze in alle rust 

alle stukjes van de dag in elkaar kunnen 

passen. 

Tijdens de vesper-tijdens het avondgebed 

hebben we de vrijheid de dag los te laten 

en op te gaan in de stille schoonheid van de avond. 

De rust, de sereniteit van het avondgebed is echt heilzaam, want in 

wezen betekent heilzaam helend: dat wat gescheiden of gebroken is weer 

met elkaar verbinden. 

Evangelische werkelijkheden kunnen tot je doordringen via eenvoudige 

recitaties, die telkens worden herhaald…en of je nu werkt of rust, de 

woorden zullen binnen in je altijd doorklinken, zo beschrijft een Taizé 

broeder de schoonheid van een gemeenschappelijk gebed, en voor ons in 

dit gemeenschappelijk avondgebed. 

Het hoogte punt van de vesper is het zingen van het Magnificat, het lied, 

in het Evangelie van Lucas, dat Maria zingt wanneer ze haar nicht 

Elisabeth begroet ”Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om 

God, mijn redder.” Dit lied dat God prijst voor onze redding, voor onze 

uiteindelijke verzoening, wordt elke dag van het jaar gezongen tijdens de 

vespers. En we worden meegenomen in het loven en prijzen van God, in 

Maria’s Magnificat. 

De avonddienst ziet in de moederlijke gestalte van Maria, de moederlijke 

kant van God, die ons onvoorwaardelijk liefheeft als een moeder. 



Laten we met elkaar lied 50 zingen en na 3 x dit gezongen te hebben zal 

ik de soloteksten voorlezen, elke solo regel is een vers van het Magnificat 

uit het Lucas evangelie, als je wilt kun je meelezen.    

 

Lied nr. 50:  Magnificat (3x) 

 

Bijbeltekst soloteksten Magnificat uit Lucas 1, vers 46 e.v. 

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 

Mijn hart juicht om God, mijn redder: 

Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 

ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 

Heilig is Zijn naam. 

Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, 

voor al wie Hem vereert. 

Hij toont Zijn macht en de kracht van Zijn arm  

en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 

heersers stoot Hij van hun troon  

en wie gering is geeft Hij aanzien. 

Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, 

maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. 

Hij trekt zich het lot aan van Israël, Zijn dienaar, 

zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: 

hij herinnert zich Zijn barmhartigheid 

jegens Abraham en zijn nageslacht 

tot in eeuwigheid’ 

 

Lied nr. 50:  Magnificat (3x) 
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Luisteren 

In de diepte van STILTE 

zijn geen woorden nodig, 

is geen taal vereist. 

In de diepte van STILTE 

word ik geroepen  

om te luisteren. 

 

Lied nr. 147: Vieni Spirito creatore 

 

Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie: Gij hart, Gij bron van leven (melodie: 

Laudate omnes gentes) 

Laten we bidden: 

• Dank U wel, Here God, voor deze stille plek, zo midden in de week. 

Dit tijdstip van U en elkaar ontmoeten. U alleen weet van onze 

persoonlijke omstandigheden, hoe we zijn, hoe we ons voelen. En we 

willen bidden voor onszelf en voor elkaar; geef ons moed en kracht. 

Laat ons zingend bidden: 
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• Heer, muziek kan ons zo sterken, zo troosten, het kan ons zo blij 

maken. Dank U wel voor muziek. Als ik dan hoor, van lang geleden, 

over de levens van Cecilia en Maria en hoe zij U eerden, wat kan ik , 

als ik naar hen kijk, veel leren over geloofsvolharding, over in 

ontvankelijkheid leven. Heer ik wil U bidden voor zoveel mensen op 

deze wereld nu, die gemarteld worden om hun geloof in U Here 

Jezus; geef hun volharding en kracht!! 

Laat ons zingend bidden 

• Wees met ons land Heer, de verkiezingen van vandaag wil ik in Uw 

handen leggen. 

Laat ons zingend bidden 

 

• Laat ons nog één keer bidden voor die gebeden stil, in ons hart en we 

zingen aansluitend verder: 

1. Gij Hart, Gij Bron van leven, ontferm U over ons 

Gij Adem, Ziel in mensen, ontferm U over ons 

 

2. Gij Vuur dat voor ons uittrekt, ontferm U over ons. 

Gij Vlam, Gij Licht in mensen, ontferm U over ons. 

 

3. Gij Woord, dat door ons mens wordt, ontferm U over ons 

Gij Stem in ons geweten, ontferm U over ons 



Avondgebed 

Zegen mij met uw stilte God,  

dat de onrust in mij even zwijgt. 

Geef mij vrede wat onaf is, 

en plezier in wat gelukt is. 

Geef mij grond onder de voeten 

en wees mijn Licht in de duisternis. 

Zeggen en zwijgen, oecumenisch gebedenboek voor alle dag 

Dat het zo voor je mag zijn, met de woorden in psalm 4, als je thuiskomt 

en je onder de wol kruipt: 

‘In vrede leg ik mij neer 

 en meteen slaap ik in. 

 Want U, Heer, laat mij wonen 

 in een vertrouwd en veilig huis’ 

 

Slotlied nr. 119:  Cantarei ao Senhor- Ik zal zingen de Heer 

 

Opruimlied nr. 58: Confitemini Domini 

 

Na afloop is er in de parochiezaal koffie en thee, van harte welkom!! 

Daarna zangrepetitie voor wie dat wil. 
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