
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 4 oktober 2023 

Thema:   Over de streep 

Samensteller:  Petra Kolb  

 
 

Aanhef:    Wees hier aanwezig … Dat wij herleven. 

 

Welkom en korte toelichting op het thema 

 

Lied nr. 22:   Tui amoris ignem 

 

Bijbeltekst bij het thema; Mattheus 15, vers 28 

“Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar; O vrouw, groot is uw 

geloof, u geschiedde gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen 

van dat ogenblik af.” 

 

Lied nr. 8:   Nunc dimittis 

 

1e deel van de toelichting (uit; Zondag aan de rivier/ Jan Hulshof) 

We kennen allemaal verhalen over kwetsbare mensen die tegen de 

barrières oplopen van hulpverleningsdiensten met hun 

beleidsplannen en criteria. Een vrouw uit Rotterdam vertelde me 

over haar moeder die vóór de oorlog, uit Brabant naar Rotterdam 

was gekomen. Ze was niet voor de kerk getrouwd. Toen ze in de 

oorlogswinter bij de pastorie aanklopte om voedselhulp voor haar 

twee dochtertjes, kreeg ze te horen: “Het spijt ons, maar onze eigen 

mensen gaan voor, dat is het beleid. Anders is het einde zoek”.  

De Kananese vrouw uit het evangelie overkomt iets dergelijks. Ze 

vecht voor haar dochtertje. “Het kind lijdt verschrikkelijk”, roept 
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ze tegen Jezus. ‘Het is van de duivel bezeten’.  In de bijbel betekent 

dit dat het meisje niet meer zichzelf is, alsof iemand anders in haar 

binnenste huist. Net als de drugsverslaafde van wie ik de moeder 

op de radio hoorde zeggen; ‘Hij leeft in zijn eigen wereld. Als ik 

naar mijn werk ga, slaapt hij. Als ik ‘s avonds weer thuiskom, gaat 

hij weg. Op een gegeven moment zeg je; het is een ander kind 

geworden.        

 

Lied nr. 33:    Misericordias Domini 

 

2e deel van de toelichting 

Als je het verhaal van de Kananese vrouw hoort, raak je 

verontwaardigd over de barse reactie van Jezus. Hij zegt haar dat 

zijn eigen volk voorgaat. Ik kan die reactie alleen verklaren vanuit 

de bijbelse visie, die ook Jezus deelde, dat God een beleidsplan 

heeft, en dat volgens dit plan het heil begint bij Israël. Wanneer 

Israël eenmaal bekeerd is, en het licht van God straalt over 

Jerusalem, komen de volkeren daar vanzelf op af (Jesaja 60, vers 1-

3). God is God van alle volkeren, maar Israël is zijn eerste liefde. 

Daarom scheept Jezus de Kananese vrouw tot driemaal toe af. 

Maar dan gebeurt er iets onverwachts: De vrouw trekt Jezus over 

de streep. Zelfs een goddelijk beleidsplan blijkt niet opgewassen 

tegen het geloof van een moeder die vecht voorhaar kind. ‘Vrouw, 

groot is uw vertrouwen. Moge het u vergaan zoals u wenst’. Het 

meisje is vanaf dat moment weer zichzelf, niet langer een vreemde. 

Het hart van God is een hart zonder grenzen. Zijn zorg om één 

mens doorkruist alle heilsplannen die wij in de geschiedenis 

menen te ontdekken. 

 

Lied nr. 109:   Fiez-vous en Lui 
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Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui 

 

Lied nr. 142:   Op U verrtouw ik 

 

Avondgroet (Eileen Caddy) 

Iedereen kent de ervaring, geheel uit z’n evenwicht geraakt te zijn 

door iets wat iemand anders gezegd of gedaan heeft. In plaats van 

het meteen onder ogen te zien, heb je het je misschien laten 

aangrijpen en je hele kijk op de dingen laten beïnvloeden, tot je zag 

dat je helemaal in de knoop zat en voor niemand meer iets kon 

betekenen. Je was misschien zelfs de dag met de beste bedoelingen 

begonnen, met liefde voor iedereen in je hart, vastbesloten om 

overal het allerbeste van te maken. 

Wanneer zoiets je weer overkomt, herken wat er gebeurt, en 

verhoog ogenblikkelijk je bewustzijn. Roep mij! Laat je gedachten 

mij vasthouden, zodat je je bewust van mij en mijn heilige 

aanwezigheid bent. Zie wat een verschil dat voor je zal maken. 

Wanneer je je gedachten snel naar mij en mijn heilige liefde kunt 

keren, wanneer je je in een negatieve situatie bevindt, dan kan alles 

totaal veranderen. Herinner je dit idee een volgende keer; Probeer 

het en zie hoe het werkt! 

 

Slotlied nr. 52:   Laudate omnes gentes 

 

Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en ontmoeting 

Ik wens iedereen een heel goede week! 

Petra Kolb 
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