
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 6 september 2023 

Thema:   Van dorst naar bron van vrede 

Samensteller:  Dinie Koning 

 
 

 

Aanhef:    Wees hier aanwezig … Dat wij herleven. 

 

Lied nr. 83:   Herr ,wohin wohin…. 

 

Welkom en inleiding 

Lieve mensen hartelijk welkom bij dit avondgebed, ‘van dorst naar de 

bron van vrede’ heb ik boven dit avondgebed gezet.  

Dorst, kennen we allemaal, dorst lessen ook. Veertien dagen geleden 

zoemde ik in op verkwikkend water, nu op dorst, verlangen. Het waren 

spannende dagen, dagen van verwachten, maar er kwam ook zo´n angst 

boven, angst voor verlies. Was vertrouwen weg? Was hoop weg?  

Ik merkte weer dat de grote trigger van onverwachts verlies aan de 

dood, hoop en vertrouwen weg sloeg en slaat in spannende-stressvolle 

situaties. 

Ik wilde vertrouwen-ik wilde hopen, en dat verlangen gaf een weg van 

stilte zoeken, een schuilplaats. Misschien herken je in je eigen leven 

heftige stressvolle situaties en zocht je houvast: 

Heer, 

ik kom drinken bij de bronnen van stilte 

om bij U te zijn. 

Zie mijn dorst naar liefde,  

gerechtigheid en vrede,  

U die in mij bent 

als een ruisende beek.  

Een fontein die mijn dorst kan lessen. 
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Laat mij drinken van Uw water, 

het levende onuitputtelijke water van Uw liefde. 

Stort het uit in mijn leven om mij te doen herleven, te vernieuwen. 

Dan zal in mij het verlangen opwellen 

om de dorst te lessen van degenen 

die drinken uit de gebroken bakken 

van zelfzucht en geweld. 

En dan zal ik aan mijn naasten het water kunnen aanbieden  

dat zij nodig hebben 

om hun dorst naar het leven te lessen. 

Ondanks de angsten, ondanks de tranen, 

in de naam van Jezus, 

de bron van levend water die nooit opdroogt. 

Uit: Gebeden voor elke dag 

  

Lied nr. 1:   Mon âme se repose 

 

Luister in stilte  

Hierheen!!  

Hier is water, voor ieder die dorst heeft.  

Kom, ook al heb je geen geld. 

Koop hier je voedsel en eet. 

Kom, koop voedsel zonder geld. 

Koop wijn en melk zonder betaling. 

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 

je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?? 

Luister, aandachtig naar mij, 

en je zult ruimschoots te eten hebben  

en genieten van een overvloedig maal  

Uit Jesaja hoofdstuk 55 vers 1 en 2 
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Terwijl allerlei factoren ons ervan kunnen weerhouden om God in de 

stilte op te zoeken, ons hart naar Hem uit te strekken, is er geen betere 

gelegenheid om ons hart te openen voor het levende, zuivere water van 

Christus dan juist in die stilte. 

In de stilte zijn we het meest ontvankelijk voor het besef dat de Goede 

God onze onvolmaaktheden en fouten op zich heeft genomen. Juist als 

we dicht bij ons eigen ik komen en God danken voor Zijn goedheid, 

worden we vervuld met Zijn shalom. Als we onze eigen onderstromen 

onder ogen zien en onze maatschappelijke rollen laten voor wat ze zijn, 

komt er het diepe besef dat God- door de complexiteit van ons eigen 

denken heen- ons draagt en omarmt met Zijn liefdevolle zorg. Als we 

open kaart spelen en ook onze worstelingen met God delen, heeft God 

alle ruimte om innerlijke leegtes te vullen. 

En in diezelfde dagen trof me een zinnetje uit het boek van Rachel Held 

Evans uit haar boek ‘Met hart hoofd en ziel’: “een kwetsbaar en 

authentiek geloof verblijft niet in een menselijk fort, maar in de 

winderige weidse vlakten van het hart. En daar, in die weidsheid, 

worden we niet allereerst opgeroepen om iets te verkondigen, maar om 

aandacht te hebben, te luisteren en lief te hebben: 

Luister, Israel (of zet je eigen naam er eens tussen, dan gebeurt er 

iets met die tekst), de Heer onze God, de Heer is de enige! Heb de Heer 

Uw God, lief met heel Uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. 

De woorden van het Sjema. Deze woorden zouden nergens op slaan als 

geloven makkelijk was. Ook zou deze belijdenis niet nodig zijn geweest, 

als wij mensen rotsvast en volmaakt standvastig en zeker zouden zijn, in 

onze overtuigingen en religieuze handelingen.  

Het Sjema is, net als gebeden die rechtstreeks uit het hart komen, precies 

het tegenovergestelde van een uitdrukking van zekerheid; het heeft 

betrekking op iets waar je je naar uitstrekt, het is een uiting van hoop en 

verlangen. 



Hart en ziel en kracht - met andere woorden: God liefhebben met alles 

wat we zijn, met al onze zooi en verwarring. Deze God is de architect van 

de Schepping, de uitvinder van de liefde, en de bedenker van het hart”. 

Gedeelte uit John Lapré’s Stoppen met moeten 

en uit Hart, hoofd ziel van Rachel Held Evans 

 

Lied nr. 158:  Tu mecum est (psalm 23) 

 

 

 

Stilte 

 

 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 70 Heer ontferm U 

• Barmhartige God, geef dat wij ons op U verlaten in stilte en liefde 

Zo’n vertrouwen ligt niet in de lijn van onze menselijke aard. Maar U 

opent in ons de weg die leidt naar hoop die ons als een helder licht toe 

straalt. Uit Taizé gebeden 

Laat ons zingend bidden… 

 

• Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn 

Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 

Van Uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van vrede zijn.  

  Couplet uit opwekking 710 

Laat ons zingend bidden…  

 

• (ruimte voor eigen gebeden) 
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Lied nr. 142:  Op U vertrouw ik 

 

Genezing van het hart  

“Door zijn vergeving begraaft God ons verleden in het hart van Christus en 

verzacht Hij onze geheime wonden. Als we God kunnen vertellen wat ons leven 

belast, worden de duistere kanten van ons wezen belicht en verlicht. Zich door 

God gehoord, begrepen en vergeven te weten is een van de voornaamste bronnen 

van vrede en heeft een genezende werking op ons hart.” 

Frère Roger 

Slotgedicht 

Ik ben je thuis, je waterbron 

je anker en je haven. 

Bij mij kun je jas uitdoen, 

je voeden en je laven 

Ik ben je regen en je zon 

je maan en al je sterren. 

Als je verdwaalt zoek Ik je op, 

herken je al van verre. 

Ik ben je gids en je kompas 

je uitzicht, je omgeving. 

Altijd dichtbij, waar je ook bent; 

je weg en je bestemming. 

Ik ben je steun, je toeverlaat, 

je houvast en je kracht. 

Ik ben en was en zal er zijn 

als Ik je thuis verwacht. 

Tineke Tuinder-Krause 

 

Slotlied nr. 14:  Wait for the Lord 
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Opruimlied nr. 55: Gloria  

 

Je bent van harte welkom voor een lekker bakje koffie of thee  

in de parochiezaal 
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