Oecumenisch Meditatief Avondgebed 16 augustus 2023 §

Thema: Verkwikkend water
Voorganger: Dinie Koning
Taizé klokken

Aanhef: Wees hier aanwezig ... Dat wij herleven.

Welkom en inleiding
Hartelijk welkom allemaal bij dit avondgebed

Aankomen bij een bron hoog in de bergen is een bijzondere ervaring. Dat
was het voor ons afgelopen vakantie in de bergen van Aussois. Het was
zo'n stille plek, de omgeving; intens groen en bloemen bloeiden talrijk.
De bron zelf was een bijna niet te vinden stroompje.

In stilte en met de juiste focus zie je haar.

“Zuiver water wordt ons niet zomaar op een willekeurig ogenblik in de
schoot geworpen. We moeten ernaar zoeken, het opdiepen uit de bodem.
Door stil te staan, stil te worden en open te staan voor het ontvangen van
wat waardevol is. In de stilte vinden we God, het zuivere water zelf.”

Uit: Stoppen met moeten-John Lapré

Lied nr. 136: O toi 'au-de-la

Verkwikkend bronwater

Dat bronwater daar hoog in de bergen van Aussois was zo verkwikkend,
zo heerlijk koel, we vulden onze waterflessen, we wasten onze snoet en
onze voeten met dat heerlijk verkwikkende water. De hitte van de steile
bergbeklimming lag achter ons.


https://www.ingoedehanden.management/OMA/The_Bells_of_Taizé.mp3
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@1@1,121@1@1,62@1@1,31@3@1,77@1@1,135@1@1,26@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@1@1,121@1@1,62@1@1,31@3@1,77@1@1,135@1@1,26@1@1&view=136
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@1@1,121@1@1,62@1@1,31@3@1,77@1@1,135@1@1,26@1@1&view=0

Wonderlijk ook dat dit stroompje, dit bijna niet
| te vinden stroompje zal worden tot een flinke
rivier, levend water dus, dit ieniemienie

: | stroompje; teken van oneindigheid!

i “Johannes schrijft over een bron met water dat
eeuwig leven geeft: "...maar wie het water drinkt

| dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het

R water dat Ik geef zal in hem een bron worden waaruit
water opwelt dat eeuwig leven geeft’.

| Die bron is Jezus zelf. Als ik mij met deze bron

verbind, voel ik dat Hij mij verfrist. Als ik uit
deze bron put, voel ik een innerlijke levendigheid en creativiteit.”
Zo schrijft Anselm Grun in zijn boek ‘Langs bergen en dalen van het

leven’.

Heel even blik ik terug, terug naar de plek van het evangelie van
Johannes. Jezus komt ook bij een bron aan. Vermoeid en rond het
middaguur treft hij bij de Jakobsbron een Samaritaanse vrouw aan.

Ze was een uitgestotene, ze hoorde er niet bij. Waterputten deed zij op
een niet zo'n favoriet tijdstip, om maar zo min mogelijk mensen te
treffen. Ze treft Jezus. Met Zijn aandacht, met Zijn woorden gaf Hij haar
haar waarde weer terug. Ze was een uitgestotene, ze werd een

verloste...ze was er vol van.

Ze ging naar de stad, riep de mensen op mee te komen. Ze was er vol

van.

Mensen uit de stad gingen naar hem (Jezus) toe. In die stad kwamen veel
Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis van de vrouw. Nog
veel meer mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei. We geloven nu
niet meer om wat jij hebt gezegd, maar we hebben het ook zelf gehoord
en weten dat Hij werkelijk de Redder is!

Ja, ze was er vol van.



Lied nr. 121: Let all who are thirsty come

Snelstromend
De volgende dag kwamen we bij een rivier

met snelstromend water.

Ook de schrijver John Lapré stuit tijdens een
bergwandeling op een rivier met
snelstromend water en hij schrijft: “De
besneeuwde toppen van de bergen erachter
verraden waarom een gigantische
hoeveelheid water de rivier tot een woest
kolkende doorgang maakt. Het smeltende
water moet een kant op en baant zich een
weg landinwaarts. In het midden van de
rivier liggen grote stenen, waarschijnlijk
omdat die van de bergen af zijn gedenderd
en in het water tot stilstand zijn gekomen.

Het water dat tegen de keien beukt, zorgt

voor een prachtig schouwspel en geeft een intense natuurbeleving. De
keien zien er gaaf uit, ze zijn schoon en glad. Dit in tegenstelling tot de
stenen op de kant; die zijn smerig en ruw. Aan dit beeld moet ik denken
als het gaat over het levende water dat Christus geeft. Wie in de stroom
van Gods genade staat door Hem in stille aanbidding te prijzen voor zijn
vergevende liefde, wordt gepolijst tot een dankbaar mens. In die
dankbaarheid ligt oneindige vreugde, juist omdat de dankbaarheid
gericht is op Hemzelf.

Het beset dat God als goede herder ons leven leidt, al lopen we soms in
donkere dalen, maakt blij. Wat zuiver water al niet kan doen!!”

Uit: Stoppen met moeten-John Lapré

Lied nr. 62: Tu sei sorgente viva



https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@1@1,121@1@1,62@1@1,31@3@1,77@1@1,135@1@1,26@1@1&view=121
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@1@1,121@1@1,62@1@1,31@3@1,77@1@1,135@1@1,26@1@1&view=62
https://www.ingoedehanden.management/OMA/snelstromend_water.mp4

Stilte

Voorbeden met als acclamatie nr. 31: Kyrie eleison

Liefdevolle Vader. Dank U wel voor Uw liefde, voor de hoop en de
levensvreugde die U geeft. Dank U wel voor zoveel prachtige plekken
in Uw Schepping!

Laat ons zingend bidden. ..

Here God, Uw woord is als het water. Verfris ons bij de bron waaruit
het opwelt, dompel ons onder in de stroom die eraan ontspringt en
voer ons mee naar de zee waarin hij uitmondt

Laat ons zingend bidden. ..

(eigen voorbeden)
Laat ons zingend bidden. ..

Heer U bent de Levende

U leeft met ons, U leeft in ons,

U geeft ons Uw leven door Jezus Christus.
Voor diegene die moeite hebben om te leven,
voor degenen die enkel op de dood wachten,
voor degenen die geboren worden en voor degenen die sterven,
voor degenen die vechten voor het leven,
voor al deze mensen bidden wij:

Uw koninkrijk kome!!

En voor al onze stille gebeden in het hart
Bidden wij zingend:

Enkele gebeden uit: Gebeden voor elke dag

Lezing uit Psalm 36: 8-10a
Hoe kostbaar, God, is uw liefde, mensenkinderen mogen schuilen onder de

schaduw van Uw vleugels. Zij voeden zich met de overvloed van Uw huis;

U drenkt hen met de stroom van Uw vreugde. Ja, bij U is de bron van het leven.


https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@1@1,121@1@1,62@1@1,31@3@1,77@1@1,135@1@1,26@1@1&view=31

Lied nr. 77: God U bent liefde, bron van het leven

|\ Hemels bronwater

T;—{ Hij liet me een rivier zien met water
dat leven geeft. De rivier was helder
als kristal en ontsprong aan de troon
van God en van het Lam.

Openbaringen 22 vers 1

Levend water, verfrissend, vrij;

Het stroomt de berg af tot in de vallei.
"t Is Gods rivier die je vreugde geeft.
Hij brengt vernieuwing

Aan alles wat leeft.

Daar bij de rivier

gaan je voeten dansen.
Daar bij de rivier
Zingt je hart een lied
Daar bij de rivier
Gaan je ogen lachen;
Kom drink het water,

Ontvang het om niet. T X/ 2 =

Uit: Opwekking 459, Andy Park / Mireille Schaart

Slotlied nr. 135: Voici Dieu

Opruimlied nr. 26: Benissez le Seigneur

Van harte welkom ben je voor een bakje koffie of thee in de parochiezaal.


https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@1@1,121@1@1,62@1@1,31@3@1,77@1@1,135@1@1,26@1@1&view=77
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@1@1,121@1@1,62@1@1,31@3@1,77@1@1,135@1@1,26@1@1&view=135
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@1@1,121@1@1,62@1@1,31@3@1,77@1@1,135@1@1,26@1@1&view=26

