
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 12 juli 2023 

Thema:   De verschijning op het meer 

Voorganger:  Reint Jan terbijhe 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

 

Welkom 

Welkom bij dit Oecumenisch Meditatief Avondgebed in de traditie van 

Taizé. 

In deze maanden ben ik veel aan het varen, ook met diversen van jullie.  

Op eén van die vaardagen zagen we iemand over het water zweven.  

Onmiddellijk moest ik denken aan 

het Bijbelverhaal over de 

verschijning op het meer.  

Twee gedachten kwamen bij me 

op:  

1) Waarom ben ik zo doordrenkt 

van de Bijbelverhalen dat dit 

gelijk naar boven komt. 

2) Hoe kun je zweven over water? 

 

 

Lied nr. 96:   Christus, uw geest woont in ons  

 

Bijbellezing: delen uit Mattheus 14: 22-32 

Na de wonderbare spijziging zei Jezus tegen de leerlingen dat ze naar de 

boot moesten gaan. Jezus bleef achter om te bidden. De leerlingen waren 

al een heel stuk het meer opgevaren. Het werd nacht. Aan het eind van 

de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen hem 

over het water zagen lopen schrokken ze vreselijk en riepen “een geest”!  

Zweven over het meer bij de kerk van Langweer 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,96@1@1,109@1@1,73@1@1,84@1@1,5@1@1,79@1@1,115@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,96@1@1,109@1@1,73@1@1,84@1@1,5@1@1,79@1@1,115@1@1&view=96
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,96@1@1,109@1@1,73@1@1,84@1@1,5@1@1,79@1@1,115@1@1&view=0


Maar Jezus zei: “Rustig maar, ik ben 

het. Jullie hoeven niet bang te zijn”. 

Toen zei Petrus: “als u het echt bent zeg 

dan dat ik over het water naar u toe 

moet lopen”. Jezus zegt: “kom naar mij 

toe.” Petrus stapt over boord en loopt 

naar Jezus toe. Toen hij merkte hoe 

hard het waaide werd hij bang. Hij 

zakte weg in het water en riep; “Heer 

red mij”! Meteen stak Jezus zijn hand 

uit. “Waarom twijfel je? Is je geloof dan 

zo klein?” 

 

Lied nr. 109:  Fiez vous en Lui 

 

Doordrenkt van Bijbelverhalen.  

Het verhaal dat Jezus over het water loopt zie ik als een verhaal over 

vertrouwen. Petrus verloor zijn zelfvertrouwen. Jezus reikte hem de hand. 

Wat ik mij die dag op het water realiseerde is dat ik door mijn opvoeding 

en levenswijze veel kennis van Bijbelverhalen 

heb. Diversen van ons hebben dat wellicht ook. 

Anderen zullen dat minder of vrijwel niet 

hebben. Ik heb in sommige perioden dat geloof, 

wat dat ook mag zijn, als een last ervaren. Met 

name als overtuigingen als vaste waarheden 

werden verkondigd. 

“Hoed u voor mensen die iets zeker weten” 

aldus Jan ter Louw.  Ik zie het doordrenkt zijn 

met die Bijbelverhalen echter ook als een 

verrijking. Het heeft mij richtsnoeren gegeven 

voor mijn handelen, voor mijn zelfbeeld, mijn 

zelfvertrouwen, mijn morele kompas.  

 

 

Lied nr. 73:   Sviaty Boze 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,96@1@1,109@1@1,73@1@1,84@1@1,5@1@1,79@1@1,115@1@1&view=109
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,96@1@1,109@1@1,73@1@1,84@1@1,5@1@1,79@1@1,115@1@1&view=73


Stilte 

 

 

Lied nr. 84:   O lord, hear my prayer 

 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 5: Bonum est confidere (1x) 

• Goede God, Ik ben dankbaar voor de richtlijnen die ik van mijn 

ouders, leraren en dominees heb gekregen Voor het morele kompas 

dat ik uit gesprekken met familie, kennissen en vrienden en in deze 

groep heb mogen opbouwen.  

Laten we zingend bidden: 

 

• Goede God, Ik bid voor die vele zoekende mensen die moeite hebben 

met het vinden van hun morele kompas. Dat zij de helpende hand 

mogen krijgen van oprechte raadgevers.  

Laten we zingend bidden: 

 

• Goede God, ik bid voor kerkelijke en wereldse leiders, dat zij oprecht 

hun medemensen willen en kunnen leiden en begeleiden. 

Laten we zingend bidden: 

 

• Goed God. Wilt u de in innerlijke stilte gesproken gebeden en 

gedachten aanvaarden. 

Laten we zingend bidden: 

 

 

Lied nr. 79:   Zegening 

 

 

Avondgroet(-en): 

 

 

 

  

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,96@1@1,109@1@1,73@1@1,84@1@1,5@1@1,79@1@1,115@1@1&view=84
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,96@1@1,109@1@1,73@1@1,84@1@1,5@1@1,79@1@1,115@1@1&view=5
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,96@1@1,109@1@1,73@1@1,84@1@1,5@1@1,79@1@1,115@1@1&view=79


Slotlied nr. 115:   I am sure I shall see   

 

 

Iedereen is van harte welkom voor koffie, thee of een praatje 

 

 

 

 

 

 

Informatie over zweven over het water 

 

Bij foil surfen wordt de traditionele vin onder het surfboard vervangen 

door een veel langere, hydrodynamisch ontworpen vin; een groot blad. 

Dat blad is langer dan de vin van een klassieke surfplank en heeft 

vleugels aan de basis. Wanneer het bord naar voren beweegt, tillen de 

vleugels het bord uit het water, waardoor een groot deel van het blad 

ook zichtbaar wordt. 

Foil surfers glijden letterlijk boven het oppervlak van het water. 

Het naar voren bewegen kan door windkracht (wing foiling), door 

golven (surf foiling), met een suppeddel (sup foiling) of een elektromotor 

(E foiling).  

 
  

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,96@1@1,109@1@1,73@1@1,84@1@1,5@1@1,79@1@1,115@1@1&view=115

