Oecumenisch Meditatief Avondgebed 12 april 2023
Thema: Pasen: Hoezo: ‘nieuw licht’ en ‘nieuw leven’?

Voorganger: Fons Zandbelt

Aanhef (blz. 12): Wees hier aanwezig

Inleiding

Het feest van Pasen dat we zondag jl. vierden (en dat voortduurt tot
Pinksteren), wordt aangeduid als “het feest van het nieuwe licht en het
nieuwe leven’.

Wat betekenen die woorden, en wat kunnen ze voor ons betekenen?
Wel is duidelijk dat aan Pasen duisternis voorafgaat:

De duisternis van Jezus’ levenseinde: zijn terechtstelling, en kruisiging.
Voor allen die van Hem hielden en Hem bewonderden, betekende dat
verdriet en een diepe teleurstelling, dus duisternis; tot wat ze drie dagen
ervaarden.

Daarom beginnen we met het lied:

‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft.’

Lied nr. 10: Als alles duister is

Schriftlezing uit Matthetis 28, vanaf vers 18: Het lege graf

Na de sabbat, bij het aanlichten van de eerste dag der week, kwamen Maria
Magdalena, en de andere Maria, naar het graf kijken.

Plotseling ontstond er een hevige aardbeving, en een engel van de Heer daalde
uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg, en zette zich daarop neer.

De engel sprak de vrouwen aan en zei: ‘U behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet
dat u Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij
gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft.


https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,124@1@1,19@3@1,32@2@1,128@1@1,79@1@1,134@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,124@1@1,19@3@1,32@2@1,128@1@1,79@1@1,134@1@1&view=10
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,124@1@1,19@3@1,32@2@1,128@1@1,79@1@1,134@1@1&view=0

Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en
nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Dat had ik u te zeggen.
Terstond gingen zij weg van het graf, in vrees en grote vreugde, en haastten
zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen.
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Lied nr. 124: Licht dat terugkomt

Overweging

Ons paasgeloof grijpt hoog. Het zijn grote woorden: dat de duisternis
van het kwaad en van lijden en dood - niet alleen voor Jezus, maar ook
voor ons -, niet het laatste woord heeft; dat Gods verbondenheid met
Christus en met ons, niet ophoudt bij de dood.

God is een trouwe God, die ook ons — net als Jezus — in de dood opvangt
in zijn liefdevolle handen, hoe dan ook. (Christus heeft de dood
overwonnen) Dat Paasgeloof grijpt hoog!

De jaarlijkse paasviering wil dit paasgeloof in ons versterken.

Pasen wil niet zeggen dat alles en iedereen zich nu gelukkig zou moeten
voelen. Want lijden, kruis en andere duistere dingen in ons leven en
onze wereld, blijven nog een harde werkelijkheid, waaronder zoveel
mensen gebukt gaan, en regelmatig ook wijzelf.


https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,124@1@1,19@3@1,32@2@1,128@1@1,79@1@1,134@1@1&view=124

Maar soms breekt iets van Pasen en Opstanding ook door in éns leven,

in onze wereld en in onze samenleving; meestal in het klein:

- waar wij niet bij de pakken gaan neerzitten; volharden in het goede,
onze hoop bewaren, onze verantwoordelijkheid nemen; -waar wij-
mensen iets met elkaar uitpraten, elkaar de hand reiken, elkaar
vergeven;

- daar waar wij mensen-in-duisternis niet vergeten, maar zo mogelijk
opzoeken; en een teken van meeleven tonen: door onze aandacht,
nabijheid en luisterend oor; anderen blij maken met kleine tekenen
van liefde en aandacht;

- niet dulden dat iemand (mensen) wordt gekleineerd of achteruitgezet.

Daar wordt en is het steeds opnieuw een beetje Pasen, en helpen wij

eraan mee dat anderen iets van Pasen gaan ervaren; en laten we elkaar

delen in het licht van Christus, ons paasgeloof.

Daar breekt het licht door. Een kleine vlam van attentheid en aandacht

kan al zoveel goeds teweegbrengen en brengen wij licht in iemands

duisternis.

Ons paasgeloof is vaak nog zo kwetsbaar.

Is het niet de moeite waard om dat kwetsbare paaslicht/paasgeloof te

koesteren en brandend te houden: in ons hart, en anderen erin te laten

delen, en ervan te getuigen?

Lied nr. 19: Jezus, U bent het licht in ons midden.

Stilte / Persoonlijke overweging

Voorbeden met als acclamatie nr. 32: Gospodi pomilui

e Goede God, wij bidden U voor mensen die leven in duisternis en
verdriet; voor hen dien pas nog een geliefde medemens door de dood
hebben verloren: dat zijn steun mogen ervaren in hun geloof, en

mensen om hen heen, die voor hen een bron van licht zijn.
Laat ons zingend bidden...


https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,124@1@1,19@3@1,32@2@1,128@1@1,79@1@1,134@1@1&view=19
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,124@1@1,19@3@1,32@2@1,128@1@1,79@1@1,134@1@1&view=32

e Voor hen die leven landen met oorlog, zoals in Oekraine, voor zoveel
vluchtelingen en asielzoekers in onze wereld’; en voor hen die
getroffen zijn door natuurrampen: dat er overal mensen mogen zijn,
die elkaar tot hulp en steun zijn.

Laat ons zingend bidden. ..

¢ (Nu kan ieder een bede uitspreken:)
Laat ons zingend bidden. ..

o Ter afsluiting zingen we nog eenmaal...

Gezamenlijk Onze Vader: (Mt. 6,10-13: NBV-vertaling)

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,

laat Uw koninkrijk komen, en uw wil gedaan worden:

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het Kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,

tot in eeuwigheid. Amen.

Lied nr. 128: Jubelt und freut euch

Zegenbede nr. 79: Zending en zegen

Slotlied nr. 134: Ga met God en Hij zal met je zijn.

Na afloop zijn we welkom voor thee, koffie
en ontmoeting in het zaaltje.


https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,124@1@1,19@3@1,32@2@1,128@1@1,79@1@1,134@1@1&view=128
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,124@1@1,19@3@1,32@2@1,128@1@1,79@1@1,134@1@1&view=79
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,124@1@1,19@3@1,32@2@1,128@1@1,79@1@1,134@1@1&view=134

